VATAN PARTİSİ, Hükümetin işçi ücretlerini dondurma politikasına karşı, Ortak bir kampanya açılması ve yürütmesi ye çoğ bulunmuştur. ği 


“sınıfımız ve emekçi hall sından olağanüstü önem: ta yan bu konuda, tüm sos > parti ve grupların ortak 

nışını canalıcı bir görev Sik görmektedir; ( Parababalarının, 


hükümet ve sendika ağaları va sıtasıyla. tertiplediği bu oyunla- 


rın encak bu yolla bozulabile- - 


ceğine inanmaktadır. SOSYA- 
LİST gazetesi Ortak Kampanya girişimini desteklerken, tüm sos 


` yalist partileri, grupları, demok- 


ratik kuruluşları, ilerici ve yurt sever vatandaşlarımızı bu kampanyayı desteklemeye çağırır. 

Vatan Partisi'n nu ile ilgili olarak, sosyalist parti ve 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Sovyetler 
Birliği halkları 


| halkımızın 


Özaydınlı 4 Temmuz tarihli gazetede şöyle diyordu : “Bu derneklerin kapatılması konusunda kesinlikle taviz verilmeyecektir. Beni bu kararımdan kimse döndüremez.” 
Gazetelerin aynı haberinde Özaydın h'nin “Polis derneklerinin yasaların engel olması nedeni ile şimdiye kadar kapatılamadığını” söylediğini belirtiyor, İ. Özaydınlı açıkça şu nu diyor : “Bana hiçbir güç engel olamaz, yasalara rağmen ben bu derneği kapatacağım.” Özaydınlı açıkça suç işliyor. Artık finans - kapital hükümetleri kendi koydukları kanunlara baş kaldırıyor. Kanun 


manun tanımıyor. 
. Şimdi POL-DER'i kapattılar. 
Gerekçe? “Dernek amacı dışına 


çıktı.” POL - DER'in amacı nedir? 


Her memur örgütü gibi kendi mes-. 


lektaşlarının ekonomik - demokratik ve özlük haklarını korumak ve top- 
> lu sözleşmeli grevli sendika hakkı için mücadele etmek. Şimdiye kadar POL - - DER bu amaçlar doğruleğilimlerin temsilcilerine yolladığu çağrıyı yayınlıyoruz : 


Bildiğiniz gibi Türkiye'yi ağır 


bir bunalıma düşüren egemen para 


babaları, ,bunalımın yükünü işçi sınıfına ve emekçi halk yığınlarına yükletmek şartı ile Ecevit Hükümetinin kurulmasına yardım etti. 
Hükümet kurulur kurulmaz develüasyon ve zamlar yaparak, taban fi- 


atlarını düşürerek, yatırımları azal: 


Türkiye - Sövyetler Birliği düşmanlığı anti - komünist propaganda ile birleşmiştir. Yıllar yılı Türkiye halklarına anlatılan korkulu masal, “Sovyetler'in Türkiye'yi yiyip yutacağı” üzerinedir. Gelişen sosyal olaylar, bu Korkulu masalı, halkın gözünde yıkıp dağıttıkça, anti - 


komünist propaganda artık işlemez hale geldikçe, 


parababaları, CIA 


patentli “solcu"larla, yeni tip bir anti “propagandaya sarıldılar. CIA sosyalistleri sosyalizm maskesi takarak halkı. aldatmaya, Sovyetler Birliği'ni düşman gösterip, hedef şaşırtmaya çalışıyorlar. “Ne Amerika, Ne Rusya” sloganıyla güya ABD &mperyalizminine de karşı `. imişçesine Sovyetler Birliği düşmanlığını körüklüyorlar. Bunu ya- 
© parken de SSCB'ni, tefeci - bezirgânların yıllardır anti - komünizm sloganı “RUSYA” olarak değiştirip halkın üzerindeki etki gücünü ` 


arttırmaya çalışıyorlar. 


Bütün bunlara rağmen Trükiye halkı, gerçek dölleri Sovyet 


Halkları olduğunu, yaşadiğı olaylarla kavrıyor. “Şapka”: hikâyeleri, ; “palto” hikâyeleri, “kamçı ile adam çalıştırma” hikâyeleri e gidiyor. Malzemeleri ellerinden gittikçe bir avuç soyguncu £ çok yıldızlı ABD Bayrağına çoktan sattıkları Türk Bayr; 

“saygı duruşuna” geçiyorlar. “Komi ak” umacasına “sai lar." 


> Savaşında emperyalistlere karşı bayrağını å . kmi böylece kandıracaklarını sanıyorlar. 


mar malzemesi yapıp; 
umacası' yerine “ 


. VE POL-DER KAPATILDI 


HÜKÜMET ve ÖZAYDINLI MURADI 


w 


pi b 


tip işsizliği arttırarak iç ve dış finans - kapital çetelerine minnet ve şükranlarını sundu. 

Şimdi sıra işçi ücretlerinin dondurulmasına ,geldi. Başbakan B. 
Ecevit bü amacı gerçekleştirmek için, belli bir süreden beri TÜRK - 
İŞ ve DİSK Yöneticileri ile işçilerden ve halktan gizli görüşmeler ya- 


> piyor. Hükümetin işçi ücretlerini 


dondurma politikasına sendika ağalarının “evet” dedikleri anlaşılmak 


Hükümetin, gangster- reformist sendikacıların tertiplerine karşı günün parolası : d 


l im sosyalistler ortak avranışa geçmelidir? 


tırımların dur air bunalım- 


tadır. 2 Temmuz tarihli gazeteler- de, Kamu İktisadi Teşekküllerinde çalışan 370 bin işçinin grup sözleşmesine sokulacağı Hükümet ve sendika yetkilileri tarafından açıklandı. Bunun işçi ücretlerini dondurma politikasının bir uygulaması olduğu açık.. Finans - kapital beyleri ve Hükümet yetkilileri sendika ağaları ile birlikte, işçi sınıfının haklarını gasp etme yolunda sessiz sedasız ilerliyorlar, 


üretim tesislerinde 11.300 işçi günde 12 saat yerine 8 saat çalışmaya başladı. 

Ekonomi „politikasının yaratacağı sonuçları önced gören Ecevit hükümeti, “işçi -å 


(A ERDİ Mi? 


rine hükümet rene bir “ilgi” 
gösteriyor. Sendikaları işçilere ihanete “ikna” için bakanlar, işlerini güçlerini bırakıp sözleşmelerinin ge lişimine müdahale ediyorlar. Bu ilgisi ile hükümet fiilen ücretleri don durma: yolunda. Grev olmaması için 


` hiçbir şey esirgenmiyor. Tüm ikti- 


sadi devlet teşekküllerindeki sözleşmelerin bir anda işçiler aleyhine 


© Hükümetin nasıl ve neleri yapmak üzere kurulduğunu bildiğimiz halde; daha önceki dönemde hükümetin emekçi yığınlar aleyhine getirdiği tedbir ve uygulamalara karşı biraraya gelip ortak bir kampanya açamadık. Örneğin, hükümetin develüasyon yapacağı, taban fiatlarını daha da düşüreceği, yatırımları kısacağı, yerli ve yabancı finans - kapital beyleri ile yaptığı anlaşma sonucu belli idi. Ama bu belli politika ve uygulamalara karşı ortak kampanyalar açıp, ortak eylemler örgütleyemedik. Aynı tutumu devamettirmemek gerekir. Sıra işçi Sınıfının örgütlenme ve yaşama hakkını sınırlamaya gelmiştir. 
Kurnaz Hükümet bunu sona bırakarak ve gizli gizli görüşmeler yaparak halletmeye çalışıyor. İşçi sınıfının haklarını elinden alma ve geriletme çabaları karşısında, işçi sınıfından yana olduğunu iddia eden Parti ve grupların elleri kolları bağ lı oturması veya kendi yayın organlarında yazıp çizmesi, ortak ya” pılacak iş ve davranışlar yanında çok yetersiz kalır. 

Vatan Partisi olarak, işçi sınıfının. ekonomik örgütlerini ve haklarını elinden almayı, demokratik 


bağlanmasına çalışılıyor. “Hür Basın” şimdiden bunun hazırlığını yapıyor.: “En iyi patron yine devlet baba,” (Günaydın, 9 Temmuz 1978) 
Son iki aylık geliş 


mak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı. Hemen ardından TÜRK - 
İŞ ve ârasindaki anlaşmaya: DİSK Yöneticilerinin de katılacağı bildirildi. 8 Temmuz tarihli MİLLİYET” 
te DİSK Yöneticilerinin bu “anlaşma”ya “ücret larına ilişkin ayrıntılar”” dışında katılacağı açıklandı. 

Bu pazarlıklar, tertipler görülü- 


eri 


jeson 


RTISI işçi ücretlerinin dondurulmasına karşı ortak kampanya için sosyalistlere çağırıda bulundu 


dernekleri kapatmayı, bir anlamda ilk etapta POL-DER'i kapatmayı hedef alan politika ve uygulamalara karşı, sosyalist Parti ve gruplar ile ortak bir kampanya planlamayı ve ortak eyiemler örgütlemeyi düşünmekteyiz. Bu amaçla aşağıda isimleri olan Parti ve grupları bir ön toplantıya çağırmış bulunmaktayız. | 
Bu toplantıya siz de davetlisiniz. 


TOPLANTI YERİ : 


VATAN PARTİSİ - Genel Merkezi 3 
Aksaray Cad. Girişken Palas, No: : 
30/5 Laleli - İŠT. 


TOPLANTI TARİHİ : 
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ÇAĞRILANLAR : 


TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ, TÜRKİ- 
YE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ, wi 
TÜRKİYE EMEKÇİ PARTİSİ, SOS 
YALİST DEVRİM PARTİSİ, KUR- 
TULUŞ Dergisi, EMEĞİN BİRLİĞİ 
Dergisi, DEVRİMCİ YOL Dergisi, 
KİTLE Dergisi, ÜRÜN Dergisi, ÖZ-* | GÜRLÜK YOLU Dergisi, RIZGARİ N 
Dergisi. SE i 

VATAN PARTİSİ Ë 

GENEL BAŞKANI j 

Mehmet ÖZLER Í 


yor ki kısa süre içinde yeni boyutlar kazanacak. Bunların yanı sıra işçi sınıfının ekonomik mücadelesin- de de gittikçe artan bir canlılık görülmekte, işçi sınıfımız, - sendikâcı- İç 


sahip TANE tüm í 
“umut”ları bü pazarlığın sonuçla-. ek rma bağlanacak; hâtta keskin grev-. pe ci kesilen AP'li ve MHP'li sendikacılara bile umut bağlayabilirler. 
Bugün işçi sınıfımıza karşı oynanan bu oyunları sadece bir tek güç bozabilir : SOSYALİST PARTİ 
VE EĞİLİMLERİN ORTAK DAV- 
(Devamı 5. Sayfada) 


tusunda mücadele ettiği için Polis ve olamaz. Çünkü insan. e ME ‘het toplumda olup. bitenlere karşı kadrosunun yarısını örgütleyebilmiş oyasi bir varlıktır ive vå ‘kendi sınıfı doğrultusunda tavır * 


tir, ayıran özelliği'odur. Peki, o . Yani siyaset yapacaktır. 
Amacı dışına nasıl çıkmış? Bu- emekli Öza; Paşaya . 


nu parababalarinın gazeteleri Ter- “Sen ordudaydın, siyasetle cüman'dan, Hürriyet'ten okuyalım. yor muydun? Uğraşmiyord “POL-DER, DEV-GENÇ, PİM zamanın iktidârı MC başına vs. işbirliği yapıyor.” Bu mudur çorap örmeye çalıştı? Neden amacı dışına çıkmak? Halbuki böy- Kurmay Başkanlığı hakkını le bir işbirliği varsa, bu tam'da seni emekli etti? Ve Sen amacı doğrultusunda mücadele èt- . li olur olmaz; boylu ağar fn mektir, çünkü; POL-DER şulü i | söylüyor * “Biz halkın bir parçasiyız ve halkın polisi olacağız."-DE' 
- GENÇ, PİM gibi örgütler, demok ratik halk örgütleridir. POL - DER onlarla işbirliği yapmazsa, işte o 


wyi, siyasé kor 


' mi bir grubun peen niina derdi birdir ve mücadelesi: ' 


ortaktır. Kaldı ki böyle bir işbirli- “ siyas > kanuni hiçbir yasaklığı yok- 


yi a dernek siyasetle mi uğraşmıştır? Siyasetle uğraşmayan hiç- 


POL - DER toplum kesiminin -ör 


ë | «BAĞIMSIZTÜRKİYE»nin 
DİSK GENEL BAŞKANINA 


| | BAŞAK SAŞILIĞI 


Bağımsız . Türkiye'nin 15 -16 Haziran'ın 8.. yıldönümü toplantısı dolayısıyle önemli değerlendirme hataları yaptığı kanaatinde olmasa idik, bu yazıyı . yazma ihtiyacını duymayacaktık. Fakat dostumuz 


ear aa seçimler sırasında İz : Bağımsız Türkiye'nin olayları subjektif yorumladı- 


“ğun ve şeylerin niteliğini yanlış değerlendirdiğini görünce devrimci eleştirimizi yapmak bir görev oldu. Bu- yapılmasının amacı hem Bağımsız Türkiye'ye h de onun okurlamna yanlışlarını mek ve e doğru yolu tutmalarını sağlamaktır. 
ağımsı: ; Türkiye diyor ki, “geceyi, DİSK'in yan şte emiş oldüğu gecelerden ayırt bi Özellik, burada fraksiyon dayatma- 


cılığı olmamasıydı.” Acaba gerçekten öyle mi olmuştur? Yani gecede fraksiyon dayatmacılığı olmamış mıdır? DİSK Yürütmesi bir oyun oynamamış mıdır? Bize kalırsa dostumuz Bağımsız Türkiye gecenin hazırlanmasında ve yapılmasında oynanan oyunları göremeyecek kadar gözü kapalı değildir. Ama o, “ilerleme” çizgisine olan kininin esiri olarak DİSK Yürütmesinin sosyalist cizgileri ve grupları birbirine düşürme taktiklerini onların arasındaki ayrılıkları derinleştirme taktiklerini görememektedir ve “önemli bir özellik” olarak gecede “fraksiyon dayatmacılığı”nın olmadığını söylemektedir. Oysa gerçek öyle değildi. DİSK Yürütmesi daha geceyi hazırlarken Maden -İş'li işçileri ve İGD'li gençleri toplantıya almama tutumunu izlemiştir. Davetiyeleri ilerleme cizgisi dışındaki siyasetlere ve gençlik kuruluşlarına dağıtmışlar ve onları toplantıya almışlardır. Toplantı binasının önünde Maden - İş'li işçiler ve İGD'li gençler birikmişler ve DİSK Yürütmesinin bu tavrını protesto 


edip gitmişlerdir. Ama ilerlemeci - İGD'liler geceye . 
(Devamı 5. Sayfada) 


bir dernek, sendika, örgüt yoktur 


yacındandır. O toplum 


evam 3 5,  Saytada) 


“otun altinda bir haber başlığı : 
« ğu Kanadı Artik Türk Komutanının Emrinde.” 


inans - kapital basımının sınangılı elebaşısı “'Hürriyet”in ön yüzünün dörtte birinden fazlasını kaplamış, renkli, iri askercil tören fotoğrafları- 
“NATO'nun Güneydo- 


NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Karakuvvet- 


` leri ile Altıncı Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlık- 


ları görevleri törenle Türk Generallerine teslim 


, edilmiş! 


Amerikan emperyalizmi, bizi kendi evimize kâhya tutuyor, “Hür Basın”, “Komutanlık devraldık” mavalı ile, milletin olan - biteni anlamaması için sis perdesi yayıyor. 

Olan - biten nedir? 

En başta, yırtınıp tepinen çelişkiler yumağı kapitalizme özgü bir tutarsızlıkla karşı karşıyayız. 

, “Devir - teslim” töreninde “hazır bulunan” “NATO Başkomutanı A. Haig, “Gittikçe artan Sovyet tehdidini (!) kontrol altında tutma sorumluluğunun Türkiye ve Amerika arasında yaygın. bir biçimde 


` paylaşılması gerektiğini» söylüyor... 


Emperyalizmin pis savaş ve “ ölnnğölleriği gizleyebilmek için, cinayetler şebekesinin elebaşısı A. 


© Haig, elbette “Sovyet tehdidi” mavalını ağzından 


düşürmeyecektir, 
NATO'dan “komutanlık devralan” Türkiye'nin Başbakanı Ecevit'in “Sovyetler Birliği bizi tehdit et- 


` miyor” sözünün üzerinden ise daha bir ay kadar 


bir zaman ancak geçmiştir. 


«YUNANİSTAN'IN 
NATO'DA BIRAKTIĞI 
BOŞLUĞU» MU 
DOLDURUYORUZ? 


Şimdi ise “artan Sovyet tehdidine karşı” Ame-. 
rika ile “sorumluluk paylaşıyoruz” (1) Ecevit usulü “ulusal dış politika” böyle Ir. 


Bu “komutanlık devir - te 'nin altında ya- - 


tan sebepler nelerdir? ul 
Birincisi : Ecevit 1974'de “Yunanistan nN 

dan çekilmesiyle doğacak boşluğu doldurmaya hazrız” diyerek emperyalizmin ne kerte tutkun gönüllüsü olduğunu göstermişti. Şimdi o vaadini yerine getiriyor. Bunu Gn. Kurmay Başkanı Kenan Evren “devir-teslim” töreninde “Şöyle doğruluyor : “Yunanistan'ın NATO'nun askeri örgütünden çekilmesinden sonra gereksinmelerin değiştiğinin anlaşılması üzerine...” Yani “Yunanistan'ın NATO'da bıraktığı boşluk” hikâyesi. 

(Devamı 5. Sayfada) 
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gider mi? Türkiye içine düşü üşürüldüğü bu- a devam ediyor. Hükümetin uluslararası i ve ziyafeti bitti, şimdi döviz gelmesini bekliyor. Ama uluslararası bankaların ve mali kuruluşların istekleri bitmiyor. Fırsat bu fırsat Türkiye'yi sömürgeleştirmek vë köleleştirk için bütün şartlarını sürüyorlar. “Uluslarafası Para Fonu ile yapılan 

lik anlaşması (Niyet mektubu) yeterli bulunmamış ki şimdi de OECD (Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Teşkilâtı) Türkiye'ye bir intihar anlaşması teklif ediyor. Aksi takdirde Türkiye'nin daha çok döviz bekleyeceğini ihtar ediyor. Hükümet bu ihtar karşısında kara kara 


tirme anlaşmaları sürülüyor. Türkiye bu amaç doğrultusunda devamlı itiliyor. Son haftalarda toplanan Avrupa Parlamentosu da «Türkiye Ortak Pazar ilişkilerinin canlandırılmasının görüşüp «Türkiye'den vaz geçmiyeceklerini» bildiriyor. İçerde Türkiye Finans-Kapitalinin Ortak Pazar İstişare Konseyi toplanarak «Türkiye'nin vakit geçirmeden ortak pazara tam üyelik için başvurması gerektiğini» ifade ediyor. Hatta Konsey Başkanı Sezai Dıblan «Özellikle katma protokolün değiştirilmesini ve Türkiye - Ortak Pazar ilişkilerinin yeniden gözden geçiril. 
mesini savunanlara şiddetle» çatıyor. Yerli ve uluslararası Finans-Kapital kodamanlarının amacı, bir an evvel Türkiye'yi Ortak Pazara soka- 


Sömürgeleşmeye itiliş ve Türkiye politikası 


düşünmekten başka birşey yapamıyor. Daha önce Uluslararası Para Fonu ile yapılan yeni sömürgecilik anlaşması gereği Türkiye ekonomisini - Hükümetini'- Devletini denetlemek üzere bir para fonu heyeti tam zamanında Ankara'ya damladı. Para Fonu uzmanları, her ay sonu Para Fonuna hesap göndermekle mükellef. Hazineyi denetlemekten işe başladı. Ve peşpeşe Merkez Bankasını, DPT'ni, Maliye Bakanını, Hükümeti ve Başbakanı sorguya çekerek otleme görevini tamamladı. 
Ama bu kadarı uluslararası Finans-Kapital kodamanları tarafından yeterli bulunmuyor ki hükümetin önüne yeni sömürgeleştirme ve köleleş- 


? 


~ 


rak Türkiye'nin sömürge ve Türkiye halkının köle olmasını gerçekleştirmektir. Bu büyük ihanete, Vatanın ve Milletin Toptan Satışına Ecevit Hükümetini ortak etmek en iyisi olacaktır. İç ve dış Finans-Kapital kodamanlarının hesapları bu doğrultudadır. Yalnız bu büyük ihanetin işlenebilmesi için Türkiye işçi sınıfının devrimci ve demokratik güçlerinin baskı altına alınması, ezilmesi sindirilmesi gerekir. Ecevit Hükümeti Finans-Kapitalin bu politikası doğrultusunda «aşırı uçlara» kerşıyım demogojisini yaparak, yeni adımlar atmıştır: Finans-Kapitalin 

(Devamı 5. Sayfada) 


+ 


| 
i d 


SAYFA :2 


SOSYALİST 


D A L r PE 


2 Temmuz İşçi Sınıfının önderlerinden Bulgar Devrimcisi G. 
Dimitrov'un 29. ölüm yıldönümü dür. Bulgar Devriminin gerçekleşmesinde ve Uluslararası İşçi 
Sınıfı Hareketinde sayısız hizmetleri geçmiş olan bu devrimciyi bugün özellikle hangi açıdan anmak ve anlamak gerekir? 


Dimitrov denince akla hemen Komünist Enternasyonal'in 
VII Kongresi'ne sunduğu rapor gelir. Bu neden böyledir? Elbette Dimitrov Komintern'in VII. 
Kongresinde parlamış bir anlık 


“kahraman değildir. Genç yaşla- 


rından ölümüne dek sabırla, cid diyetle işçi sınıfı yolunda düşünüp davranmış bir işçi sınıfı mi- 


VATAN PARTİSİ İÇEL İL ÖRGÜTÜ 
«DİMİTROV VE HALK CEPHESİ» 
KONULU TOPLANTI YAPTI 


2/Temmuz/1949 yılında Dünya proletaryasının ölümsüz önderlerinden Georgi Dimitrov'un fizik olarak aramızdan ayrıldığı günün 29uncu yıldönümü dolayısıyla V.P. İçel İl Örgütü 


bir toplantı düzenlemiştir. 


Toplantıda konuşmacı, Dimitrov'un hayatını ve mücade- 


-lesini özetle şöyle tasvir etmiştir : “16 yaşından 67 yaşına ka- 


dar bir gün, bir an, bir saniyesi yok ki faşizme karşı mücadelede, işçi sınıfının nihai kurtuluşu için mücadelede, Dimitrov'ü ön süflarda dövüşen yılmaz bir savaşçı olarak görmeyelim. O'nun kişiliği, bir işçi sınıfı militanı için örnektir. Onun Komüntern'in 7nci kongresinde önerdiği ve kabul edilen HALK . 
CEPHESİ taktiği tüm dünya. işçi sınıfı partileri için örnektir, Kişiliği ve düşüncesi ile ömrünün sonuna kadar Dogmatizmin, sektarizmin, oportünizmin amansız bir düşmanı olmuş olan. | * Dimitrov'un mirası Türkiye proletaryasına yol gösterici olmuaktadır. Türkiye proletaryasının partisi Vatan Partisi'nin, Dimitrov'ün mirasını kalıpçı değil diyalektik yorumuyla Halk Cep- © hesi'nin ilk adımı olarak Sosyalist Blok önerisini getirmesi te- | sadüf değildir. Çünkü, bizzat Dimitrov'un da dediği gibi her“ 


tüm kapitalist ülkelerin proletarya partileri için vazgeçilmez taktiktir. Türkiye'nin ekonomik - politik-gidişi, bu taktiğin Türkiye'de yaşanacak biçiminin tüm objektif şartlarını yaratmıştır. Ülkemizin amansız bir buhran içinde oluşu ve finans - kapitalin azgın saldırısı ve faşizm provaları, Türkiye'nin tüm devrimci güçlerine, yanyana gelerek, hoşnutsuz ve öfke: dolu halk yığinlarına önder olma görevini getirip dayatmıştır.” 


Konuşmucı sözlerini şöyle tamamlamıştır : anmak, günün görevi Sosyalist Blok'u anlamak... İşte Dimit- 


“Dimitrov'u 


« rev böyle somutlukla yaşayan Glpeeirdendir.” 


ülkede farklı aşamalardan geçilerek kurulan Halk Cephesi, Bak Toplantı. ilgi ile izlenmiştir. 


litanıdır. Ama Komintern'in VII. 
Kongresi'nin : anlami,. o kongrede işlenen sorunlarin bugün hâlâ taşıdığı büyük önem; ve o 
Kongrede G. Dimitrov'un etkinliği, G. Dimitrov denince akla Komintern'in VII. Kongresini ve 
Faşizme karşı Cephe sorununu getirir. Ve bugün Türkiye'mizin içinde bulunduğu şartlar, G. Dimitrov'u özellikle bu sorun açısından anmak ve anlamak gerekliliğini bir görev olarak dayatır... 


Dimitrov, VII. Kongre'deki bu raporunda Faşizmi “sınıflarüstü” olarak ya da “orta sınıfların” bir hareketi olarak niteleyen gerici görüşleri mahküm et ti. “Faşizm(in) Finans - Kapital iktidarının ta kendisi” olduğunu söyledi. 

Dimitrov raporunda, Faşizmin zaferinin nedenlerini irdele- 


di: “Sosyal *- Demokratların iha 


netleri ve burjuvazinin saldırısı ile işçi sınıfının. bölünmesi ve siyasal ve örgütsel-bütünlüğünü yitirmesi, komünist Partilerin güçsüzlüğü; Bunların- yanısıra 
Komünist Partilerin yaptıkları hatalar da vardı. Bunların başında, “Faşist tehlikeyi alttan alan” “affedilmez” eğilim geliyordu. Faşizm tehlikesine karşı 


Komünist Partilerin somut gö“ 


revletini bilince çıkaramayışları Faşizmin zaferini kolaylaştırmıştı. Dimitrov, örneğin Alman Komünist Partisi'nin hatalarını şöy le vurguladı : 


“Almanya'daki yoldaşlarımız 
(..) Kitlelerin Versailles anlaşmasına karşı besledikleri ve zedelenen ulusal duygularını- tümüyle hesaba katamadılar. Köy lünün ve küçük - burjuvazinin ka 


|. rarsızlıklarını  önemsemedikleri 


geç kaldılar. Program(ı) (...) kitlenin somut isteklerine ve düzenine göre ayarlayamadılar. 
Hatta programı kitleler arasında yayamadılar bile.” 

Dimitrov, “Faşizmin iktidara gelişi nasıl engellenebilir ve iktidara geldiğinde nasıl devrilebilir?” sorusuna “ilk yapılacak iş” olarak şu cevabı verir: 

“İşçilerin bütün fabrikalarda —her yörede, her bölgede, her ülkede, bütün dünyada— eylem birliğine varmalarını sağ lamak.” Bu sorunun önemini şöyle anlatır : 

“İşçi sınıfının her kesimini içeren eylem birliğinin kurulması, —bağlı oldukları. parti ya da örgüt gözönüne alınmaksızca— kapitalizmin devrilmesi ve proletarya devriminin zaferi için bir leşmeden bile önde gelir.” 

Birleşik Cephenin temel kapsamı : “İşçi sınıfının en önde 


` gelen ekonomik ve, siyasi çıkar- 


larının korunması, işçi sınıfının faşizme karşı korunması”dır. 

Dimitrov aynı raporda Anti 
- Faşist Halk Cephesi -sorununa da değinir. Halk Cephesi'nin önemini şöyle belirtir : 

“Proletaryanın kavgasının başarılı olması kendisi ile emek çi köylülerin ve şehir küçük - burjuvazinin meydana getirdiği kitle (...) arasındaki savaş birliğine bağlıdır.” 

Dimitrov daha sonra çeşitli 


ülkelerde Cephe sorununun 


özel şartlarını. irdeler. Sendika- 


“ların Birliği konusunda, Komü- 


nist Enternasyonal'in: tutumunu açıklar. Birleşik Cephe ile Genç 


lik ve Kadın hareketini, sömür- 


ür de ülkelerde 


Geçtiğimiz hafta Uzak Doğu'nun iki ülkesi Vietnam ve Kamboçya arasında yeniden askeri çatışmaların başladığı haberleri gelmeye başladı. Bu çatışmaların ilki geçen Aralık ayında meydana gelmiş, o günden bugüne ufak tefek sınır olayları ile devam etmişti. Ancak son çatışmalar “ciddi bir hal” almaktadır. 

“Hür Dünya”nın yalan makinaları “Hür basın - yayın”ı olayı büyük bir iştahla vermek- te, Vietnam tokadının taze izleri unutulumadığından Vietram'ı saldırgan gösterebilmek için tüm maharetini ortaya dökmektedir. Dünya ka- 


muoyunda Vietnam saldırgan kabul ettirilebi- + 


lirse, belki geçmişte yaptıklarına, ve bundan sonra yapabileceklerine bir haklılık kazandırabilecek, caniliğine maske olarak kullanabilecektir. 

. Uzak Doğu'nun bu iki ülkesi de, onlarca yıl emperyalizmin baskı, sömürü ve talanını yaşadı. Toptan yokedilişin acılarını çekti. Vietnam, insanlığın şahit olduğu en uzun, en çetin, en kahredici şartlara rağmen emperyalizme en unutulmaz darbeyi indirdi. Önce Fransız emperyalistlerini geldikleri yere gönderdi. Ancak bu kez ABD emperyalistlerinin işgaline uğradı. ABD, Vietnam'ı ikiye bölüp, Güney'de bir avuç vatan hainine hükümetler kurdurtup, soygun ve talanına devam ederken, Kuzey'de işçi sınıfı partisinin önderliğinde milli kurtuluşu sağlayıp, Sosyal Kurtuluşa yönelen Kuzey Vietnam'ı yok etmeye çalıştı. Kuzey'in Sosyalizm'e yönelişi, emperyalizmin ölümü demekti. 
Yarın Kuzey'i örnek alan diğer Asya halkları da sosyalizme yönelmezler miydi? Emperyalizm buna müsaade edemezdi. Onun görevi açlık, sefalet, zulüm hürriyetlerinin korunması idi. Bu hürriyetleri koruyabilmek için Vietnam halkı toptan yok edilmeliydi. Bunun için en modern, er: öldürücü, çekirdekcil, mikropcul, ilâçcıl silahlarını Vietnam halkının başına yağdırmaya başladı. Vietnam coğrafyasını değiştirdi, tepeleri düzlük, düzlükleri kuyu yaptı, bitkileri, ormanları yoketti, Vietnam halkını ve mücadelesini yok edemedi. Savaş ABD'yi yarı ölü duruma soktu. Kuyruğunu apışarasına alıp, çekilip gitmek zorunda kaldı. Vietnam, işçi sınıfının partisi önderliğinde sosyalizmin inşası- na girdi. Diğer sömürge ve yarı sömürge ülkelere örnek oldu. 

Vietnam halkının mücadelesi, Kamboçya halkının kurtuluş mücadelesine dolaylı dolaysız yardım etti. Kamboçya halkı da emperyalizm 


£ destekli Kika. yönetcileri pad etti, Soy 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KAMBOÇYA. 


VIETNAM 


ÇATIŞMASIMI? 


lizme yöneldi. Ne var ki Kamboçya'da Vietnám’ daki gibi güçlü bir İşçi Sınıfı Partisi yoktu. Harekete egemen küçük - burjuva, burjuva milliyetçiliği idi. Bundan dolayı Sosyal Kurtuluş'a kararlıca giremedi. İçerde İşçi Sınıfı Partisinden mahrum Kamboçya dışarda Sosyal Kurtuluş'un dolaysız garantisi Sosyalist sisteme 


yönelemedi. Çoktan emperyalistlere yedek güç 


haline gelmiş Çin'in etkisine girdi. 

İşte, bugünkü çatışmanın temelinde, Kamboçya Kurtuluş mücadelesinin taşıdığı bu zaaflar yatmaktadır. Kamboçya ve Vietnam arasındaki pek çok sorunun kardeşçe çözümlenmesini engelleyen, Kamboçya'daki o burjuva, küçük - burjuva etkinliği ve dışarda Çin destekli oluşudur. 

Bugün Çin, dünyanın hemen hemen her yerinde Kurtuluş mücadelelerinde açıkça emperyalistlerin safında yer almakta, sosyalizme yönelişi engellemek, halkların Sosyalist Dünya ile ilişkilerini dinamitlemek için emperyalistier kadar canla başla çalışmaktadır. 

Vietnam'ın sosyülizme ve-Sosyalist Dünya' ya yönelişi Çin'i kudurtmaktadir. Vietnam'ın Çin'le bugüne kadar izlediği iyi komşuluk ilişkileri, Çın tarafından binbir demagoji ve bahane ile kundaklanmaktadır. Vietnam'ı Sosyalist Sistem'den koparma çabaları boşa çıkınca'Çi gizli açık saldırılara yönelmiştir. Bunun içi de en iyi koz Vietnam'la yılların. biriktirdiği pek çok sorunu olan Kamboçya'yi Vietnam'a karşı kullanmaktır. Çin'in bu politikası-emperyalizmin yeniden salyalarını akıttırmaya başlamıştır. Ve emperyalist Y PA tam uyum içindedir. Carter Başkan olür olmuz Sovwyetler'le Dünyanın hassas yedi bölgesinde “yarış”a (!) gireceğini açıklamıştı. Bu bölgelerden birisi de Uzak Doğu (Vietnam) idi, Şimdi emperyalizm, Çin vasıtasıyla bu politikasini uygulamak için iyi bir zemin bulmuştur. Emperya- 


Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın Vatan 


Partisi davasıyla ilgili savunması 


12) “İktidar partilerinin milli gelirin tevzi şekliyle meşgul olmaktan ziyade verim şeklile meşgul olduklarını”... 
söylediğim gibi iddianameye geçen tek sözüm budur. Doğrudur. Aksini öteki partiler ispat etsinler. C. Müddeilumumisi değil... 


13) “Fatih Sultan Mehmed'in ordularının İstanbul'u fetfinden bahs ile bu orduların toplandığı yerde gecekondularda oturan işçilerin surları aşarak hakiki demokrasiyi kuracaklarını”... 
nasıl söylediğimi hazırlık, ilk ve son tahkikatta defalarca açıkladım: Hakiki demokrasi: “Halk için, halkla beraber, halk tarafından idare”dir. Bu yukarıdan gelmez. Atatürk'ün Pâsinler kaymakamına haykırdığı gibi: “Tamim ile olmaz”. 
Fakir halkın refahiyle gelişir. Yoksa elbet gecekondularda işçilerden başkaları da oturur: İşçilerse her sabah Surları aşarlar. 21 Şubat 1960 günü CHP mebusu Bekata Mecliste: “D.P. 
yi idare edenler gerçek demokrasiyi istemiyorlar” demişti. 
Demokrasi temel nizamımız olduğuna göre, Demokrasinin sâhtesini red etmek, hakikisini kurmak suç olur mu? 


14) “Amerikan müstemlekesinden kurtaraca 


kim, nerede söylemiş? Bilinmez. Ancak Amerika bizim ne temel nizamimız, ne de sosyal bir sınıfımızdır. Amerika'ya ait bütün söylediğim: Thornburg'un bizi zirai bir ülke yapan tavsiyelerini eleştirmekten ibarettir. Türkiye'nin Atina büyükelçisi yazıyor: “Halen Amerikan Enformasyon (casusluk) büroları başkanı, eski Atina büyükelçisi Mr. Allan'den bir mektup aldım. Fatih'in Hariciye vekilliğine getirileceğinden bahsediliyor. Buna inanmak. istemiyorum, diyor.” 27 Eylül 1960 
günü, Vatan gazetesinde MBK üyesi: “İktisadi durumumuzdan bahsederken”, diyor ki: “Amerika'nın bir eyaleti haline geldik. Onların müsaadesi olmadan hiç bir şey yapamıyoruz.” 
Ve arkasından ilâve ediyor : “Yavaş yavaş istiklâlimizi elde etmemiz gerekiyor.” 


TEMEL NİZAMI KALDIRMA ve TEHAKKÜM : 


15) “İktidara gelmiş olan partilerin derebeği artıklarının ve bezirgân zümreyi temsil eden sınıflara istinad ettiğini”, 

16) “Milli gelirin imtiyazlı bir zümrenin ve dış ticaretin % 95'inin akaliyetlerin elinde toplandığını”, 

17) “Memleketi tefeci -bezirgâv ve derebeyi artıklarının idare etmekte olduklarını”, 

18) “Bunun için de tefeci - bezirgân ve derebeği artıklarının yok edileceğini ve ortadan kaldırılacaklarını”.. 

Yükarıki cümleler benim şu üç fikrimden galattır : 

1) Türkiye'de milli gelir âdilâne tevzi edilmiyor; 

2) Kanunlarımızın yasak ettiği derebeği artığı tefecilikle vurguncu bezirgânlık maalesef hayatımıza tehakküm ediyor; 

3) İktidar partileri bu geriliği ve kanunsuzluğu bielrek, bilmeyerek destekliyor; 

4) Bu zümre tehakkümü, gerilik ve derebeğice kanunsuzluklar ortadan kaldırılmalıdır. 


ye 


Bizce doktrinsiz pârti: sınıf kökünü Saklıyan bir maskeli haydut. çıkabilir: D.P. gibi.. (V.P. doktrinli, alni açık kanun partisidir.) Pahalılık 10 yılda- şehirde 5 misli, köyde 10 misli arttı. Tütün müstahsilden 300'e alınıp 10 bin kuruşa satıldı. 
27 Mayıs'ın Devlet Bakanı radyoda şöyle dedi : 

“Bankalarımız âdeta tefeci hâlini almışlardı. İktidar partisinin mensubu, iktidar başlarının yakını ve yâranı olan kodaman tüccar ve sanayiciler hariç, hiç bir tüccar ve sanayici bankalardan 0 7 faizle para alamamıştır... Seçimlerde parayla oy satın almak, adam kandırmak için milyonlarca lira toplahıyordu... İthal müsaadesi dışardan mal getiren karaborsa fiatma satardı.” 

MBK üyesi (23 Eylül) : “Bu mütegallibenin elleri kırılacaktır. Eğer bunlar ısrar ederlerse sert bir şekilde kırılacaktır.” dedi. 

V.P.'nin bütün suçu bunları kanun yolu ile gidermek teklifi midir? 

Mütegallibenin ellerini kırmak TCK'nun 141 - 142. maddelerindeki suç mudur? or 


HUKUKİ TARTIŞMA 


USULİ ve KANUNİ DELİL YOK: İddianamenin atıfla yetindiği DOSYA'larda: hepsi suçlu olarak 6 ay Engizisyon mezalimi altında ezilmiş, 2 yıl mevkuf kalmış kimselerin po- 


lisçe tazyik altında imzalamak zorunda kaldıkları son tahkikatta ikrar etmiş kimselerin ifadelerinden başka Şehadet yok. 


Bu ifadelerde Komünistliğe dair konuşan polis ajanı İsmet 


Soydan gibilerle tek söz konuşmadığım anlaşıldı. 


Polisin banda aldığı sözlerimin plakları tek vesika iken, 


polisçe imha edildiklerinden, malikeme bu vesikalardan da 


mahrum bırakıldı. 

Toplantılarda bulunan. polis ajanları gizli raporlarına gelince, bunlar herşeyden önce (raporcunun cahil olması, bilgin bile olsa, ancak hatırında kaldığı kadarını çok sonra not et- 
'tirmesi, notların daima eksik ve yanlış bulunacağı gibi sübjektif sebeplerle) ihticaca salih ZABIT vasfında değildirler; sonra, dosyadaki gizli polis zabıtları ise ilkinden sonuna kadar zaten bir suç > ve e müttehiden belirtmektedirler. GA m 


141. ve 142. MADDELERİN | ” 
SUÇ UNSURLARI : 


1) “Sosyal hir SINIF'ın diğer sosyal SINIP'lar üzerinde tehakkümünün tesisi,” 
Daha ziyade nazi ve faşısi fikridir. Bize böyle atıf yapılmadı, 


“Başta işçi sınıfı” sözümüz, doktrin partisi oluşumuzdandır. Baş: idarecilik ve güdücülüktür. Birinci kuvâyımilliyeci- i -şe klinde olduğundan, başta as- ı harp içinde bile Birinci Büyük 

g geçmiş en demokratik meclisi idi. Tehakküm, zulüm yapmadı. V.P.'nindoktrinine göre İkinci Kuvayımilliye iktisadi bir seferberlik olacağı için, mil- 


a Ma alk ğin 


Mücadele tarihinden belgeler 


let içinde de en İKTİSADİ İNSAN olan işçiler başa geçerlerse en verimli ilerleme elde edilir. V.P.'nin bütün tezi demokratik yoldan 'ün: kalkmasıdır. 27 Mayıs'ta askerler iktidara g iler. “Tehakkümü kaldırdılar, 


2 “SOSYAL bir SINIFI ortadan kaldırmak.” 


Bu parlamento yolu ile yapılırsa SOSYALİZM, cebir ve şiddetle yapılırsa KOMÜNİZM adını alır. Batı Avrupa'da sosyalist partileri kurulduğuna göre, 142. maddenin yasağı CE-BİR'e karşı demektir. V.P.'nin GEREKÇE s. 25'de geçen: “Her içtimai sınıf, zümre ve tabakanın en vatansever, en namuslu; en canlı ve en ileri unsurlarını feragatle içine alan umumi bir milli seferberlik açmak” tabiri herhangi bir sosyal sınıfa karşı ne cebir, ne tehakküm, ne de ortadan, kaldırma ithamı yapılamıyacağını gösterir. : e 


3) “Memleket içinde müesses iktisadi ve o Sosyal; TEMEL NİZAM'lardan -herhangi birini devirmek”.. ` © SE 


141 ve 142. maddelerin bu unsuru da “DEVİRMEK” sözünün 
belirttiği gibi cebir ve şiddetle yapılacak değişikliklere karşıdır, Temel nizamlarımızın başında Anayasa gelir. Anayasamızın her maddesi değişebilir: yeter ki cebir değil, Meclisin üçte iki çoğunluğu ile yapılsın. Anayasa'nın değişmiyecek tek maddesi CUMHURİYET prensibidir. Düşük Başbakan Menderes Meclis grupuna alenen: “Siz padişahı da geri getirebilirsiniz” dediği. halde, V.P.'ne göre “Millete inanmak, evvelâ Anayasamızı çiğnememek, saniyen demokrasiyi bütünü ile kullanmaktır.” (Program, s. 12), 


Demek 141 ve 142.ci maddelerin ruhu CEBİR'e karşı olmâktır. 


Bu maddelerde sarahatle SOSYAL SINIF tabiri tesadüfen kullanılmaz. Kanun SINIF”ın ortadan kaldırılmasını yasak eder. Bilindiği gibi her sosyal sınıfın içinde birçok ZÜM-RE'ler vardır. Örneğin, İşveren sınıfında (Sanayici, bankacı, tüccar gibi) modern zümreler ve (Tefeci, bezirgân maraba gibi) ortaçağ artığı zümreler bulunur. Netekim işçi sınıfı içinde de (Ustabaşı, Uzman, Kabaişçi, ziraat işçisi, fikir işçisi gibi) modern zümreler yanında (maraba ameliyesi gibi) 


„ortaçağ artığı zümreler de vardır. Bunlardan tefeci ve vur- 


guncu bezirgânları kanunlarımız yasak etmiştir. Keza işçilerden gayrı müstahsil ve kaba işçi zümrelerinin azalması, maraba ameliyesinin büsbütün kalkması istenir. Modern mede- 


o niyetin şartı budur. 141 ve 142. maddeler ZÜMRE'yi değil, 


SINIF’: murad ettiklerinden, bir kimse sosyal sınıfların içinden herhangi bir zümreyi kaldırmak istese suç işlemiş sayılmaz. Netekim, Refik Saydam: A'dan Z'ye kadar memur tasfiyesi, veya ıslah olmıyan Tüccar zümresini kaldırma, kararım ilân etmişti. Bir takibata uğramamıştı. 


V.P, en çok ortaçağ artığı tefeci -bezirgân zümrelerin aleyhindedir. Bunlar önce sosyal sınıf değildirler, sonra bütün Cumhuriyet TEMEL NİZAM'larımız tarafından gayrımeşru ve gayrı kanuni sayılmaktadırlar. Nihayet V.P. bu zümreler karşısında herhangi hir cebir düşünmemiştir: Bizzat 


ben kendim, en şiddetle tenkid ettiğim Eyüp seçim nutkumda tefeci - bezirgân zümreler için, polis teyp cihazı ile banda alınmış olan şu sözleri söylemiştim : a 


“Bunlar da mamafih İNSAN olarak böyle görmüşler, böyle gidiyorlar; Belki onlara bizler siyasetle, dürüstlükle bu kabil işleri hirakın, bu sermayenizi bu memlekette vatandaş- - lara iş ekmek temin edecek fabrikalara yatırın, diye söyle“ sek, o zaman onlar da daha hayırlı iş görürler. Fakat, bugünkü şartlar altında kaldıkça şu meşhur, ve ilh...” 


“Siyasetimiz” adlı eserimiz gene aynen şunları yazmıştı : 


“Atom çağındayız. Bir gramlık maddenin çekirdeği bir şehri asırlarca ışığa boğar. İnsanca çözülmiyecek dâvâ BİL-KUVVE kalmadı. Geri, fakir milletiz. Sen ben kavgasile kısırlaşmamalıyız. Fakat kabahatlerimizi savunmakla da çıkmazdan kurtulamayız. Millete ve birbirimize NASILSAK ÖY-LECE görünmek fazilet ve şerefini göstermekliğimiz mümkün ve zaruridir. Hem zorbalık çağı can çekişiyor. Dünyanın en eski medeniyetlerinde yoğrulmuş çelebiliğile, ağır başlı, uslu ve candan milletimiz: muhalif, muvafık, bütün partiler- den horoz dövüşü, kayıkçı dövüşü, kör dövüşü beklemiyor. 
Milletimize yaraşır ve yarar olmak için: partiler arası bir «SİYASİ FORUM» yaratılmalı, o siyasi ermeydanunda milletle beraber, her şeyin izahı, çaresi aranmalı, bu- 


lunmalıdır. Demokrasi lâftan işe geçirilmeli, bütünü ile —— j 


çekleşmelidir.” 


Demek, V.P. son facialara kapı açan horoz dövüşleri ye- | 


rine her türlü zorbalığı giderecek fikir dövüşü istemekte her partiden daha ileridir. İddianame : 


“Sınıf mücadelesinin maddi ve manevi cebirle zımnen da~ hi olsa telkin edilmesinin komünizm propagandasının teşekkülü için kâfi lâzım geldiğine dair bilirkişilerin 24/X11 ve 10/ VII/959 tarihli raporlarının propagandayı tarif eden kısımla rından ve raporlar münderecatından anlaşılmıştır.” 


derken (Lâ takrabu) fıkrası gibi, lehimizde olan raporlari | 


aleyhimize çevirmek “istiyor. Halbuki rapor aynen şunu ya: zar : 


“Sınıf mücadelesi doktrini bazı mahiyet ve derece farklarile Komünist ve Sosyalist cereyanlarında mevcut olup, sadece sınıf mücadelesi İstihdaf eden gayretler Komünist propagandasını diğer propagandalardan tefrik bakımından kâfi değildir.” dedikten sonra, “cebri zimnen telkin” etmeyi şöyle tarif eder: “Tahakkuk ettirilmek istenen neticenin sağlanması cebir ve kuvvet istimali bulunmadan mümkün olamıyacaksa cebir mevcudiyeti mefruz telâkki edilmek icap eder.” 


Bu kriterle dosyada mevcut bütün delilleri birer birer in- - celer. Bilirkişinin incelediği evrak içinde benim bütün sözlerim, hatta mahrem yazılarım da var. Hepsi için raporun vardığı kanuni sonuçlar şunlardır : 


“Bunların hiç birinde müsnet suçla ilgili kısımlar bulun mamaktadır.” (10/V11) 


“Hiç bir maznunun eşya ve evrakı arasında suçla ilgili bir evraka rastlanmamıştır. Bütün tetkik edilen eşya ve evrakın suçla ilgisiz olduğu anlaşılmıştır.” 


Bu kadar açık ve kesin suçsuzluk vesikaları önünde, iddianamenin hâlâ benim söylemediğim, nereden alındığı: belirsiz, birkaç mânâya gelen, eksik ve bozuk cümlelerle böni suçlandırmaya kalkması usulsüz ve kanunsuzdur. 


Yüksek mahkemenizin zühül eseri olan bu dâvâya artık son verip, bilhakkın beraatime karar vereceğinden eminim. 
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« «Son:on yıldan beri devrimci hareketimizi, özellikle işçi hareketimizi gerek Türkiye'de gerekse Avrüpa'dâ en çok meşgul-eden konu BİRLİK sorunu oldu, Her! iyi niyetli ve sıhhatli düşünen kişi şüphesiz- birlikten yanadır ve olmalıdır da. Ancak, özellikle son yılların genç sosyalist kuşaklara kazandırdığı acı ve kahredici tecrübeleri göstermiştir ki, BİRLİK ve BERABERLİK yalnızca “iyi niyet”le olmuyor. O iyi:niyetler işçi sınıfı düşüncesi -zeminine oturtulmadıkça, söz konusu birlik ve beraberliğin kaderi karşı tarafın tasarrufuna kalır. Gene yaşanan olaylar göstermştir ki, bu koşullarda karşı tarafın getirdiği, dünya emperyalizminin Para Fonu demek olan ve IMF kısa adını taşıyan baskı ve sömürü aracının tüm geri bırakılmış ülkelerde olduğu gibi son aylarda Türkiye'ye dayattığı “Letter of Intent” (Niyet Mektubu) olmaktan öteye gidemiyor. 


1977 yılının 26/27 Şubat tarihinde Federal Al- 
- manya'nın Düsseldorf kentinde yapılmış olan Büyük İşçi Kurultay'ı, bir yerde “iyi niyetli” davranışın verimli ve: başarılı ürünü gibi göründü. Ancak, bir tarafın iyi niyeti, karşı tarafın “Niyet Mektubu"'na dayandığı için başarısızlığı daha baştan bağrında taşır oldu. Olayların dışında ve yabancısı olanlar, kimilerinin deyimiyle seyredenler”, özellikle yalnızca iyi niyet güdenler, birbirinin düşmanı durumunda olan iki karşıt gurubun birleşebileceğini görünce kendilerini haklı çıkarmaktan geri durmadı. Bu özelliği ile, Büyük İşçi Kurultayı yalnızca devrimci çevrede şaşkınlık ya- 
" oratmakla kalmadı, aynı zamanda geniş işçi 'yığın- 
'ları arasında uyandırdığı yankı bakımından gerici güçleri de ters zamanda yakaladı. Bu Kurultay'dan —bilinir— FİDEF çıktı. Ve derhal, birlik ve beraberlik özleminden çıkarak, bu isteği tek bir parolada somutlaştırdı; “FİDEF - Tek demokratik yığın örgütü!” Büyük İşçi Kurultayı'nın geniş çevrelerde uyandırdığı başlangıçtaki ümitler, bir yıl bir ay sonra yapılan II. FİDEF Kurultayı'nın da gözler önüne açıkça serdiği gibi, ne yazık ki, boşa çıktı, daha doğrusu boşa çıkarıldı. 


“FİDEF Olayının sonuçlarına değinmeden önce, onu doğuran sebeplere bir göz atmakta yarar var. Çünkü, FİDEF Olayı'na somut giriş demek olan Büyük İşçi Kurultayı gökten zembille inmedi. Onun da, her olay gibi, karakterini determine eden (belirleyen) bir geçmişi vardır. FİDEF Olayı'nın gidişini, kaderini belirleyen, subjektif (insancıl) güçlerin. konumu, mevzilenişi, siper tutuş biçimi ve dövüş yordamı oldu. Büyük İşçi Kurultayı'nda subjek- 
-tif pinging alanında, o güne dek karşıt olan iki güç : TDF ve ATTF adeta birlikte davrandı. 


Birinci eğilim; (TDF : Avrupa Türkiyeli Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu) işçi sınıfı sosyalizminin, yani Eneski Sosyalizmin en yeni kuşak Avrupa unsurlarını Ri h barındıran eğilimdi. 
ATTF ve diğer eğilimlerin yapamadığını başarmış, özellikle Federal Almanya'nın Ruhr Bölgesinde geniş işçi yığınlarını çatısı altında toplamıştı. 


İkincisi :: (ATTF : Avrupa Türkiyeli Toplumcu- 
“lar: Federasyonu), en az elli (50) yıldır denenmiş, göçmenliği elle tutulmuş olan, 2. kategori burjuva mi eğilimi olan keme nin tekkesi idi. 


© Nasıl oluyor da, bu iki zid eğilim, bir A aaa 


T s gibi ortaya çıkabiliyordu? Bu Olay'ın on yıl gerilere kadar varan köklerine inmeden burda “bir parantez açalım ve Büyük İşçi Kurultayı'nın objektif zeminini kısaca özetleyelim, Yoksa, bu durum olduğu gibi ortaya serilmesse, bu subjektif güçlerin kısmi başarısı tabansızlaşır, bizi yanlış yorumlara iter. Eğer işçi sınıfının şahlanmaya haar savaşa yatkınlığı olmasa idi, hangi subjektif eğilim birleşir görünürse görünsün, geçici de olsa başarıya yönelemezdi. 


BÜYÜK İŞÇİ KURULTAYI'NIN 
OBJEKTİF ZEMİNİ 


1977 yılı başlarında genel olarak Federal Almanya ve Batı Berlin'de çalışmakta olan yabancı işçilerin, özel olarak, bunların içinde ayrı bir konumu olan Türkiyeli işçilerin ekonomik, politik, sos- 
.yal ve de hukuki durumlarını belirleyen koşullar manzumesi, özetle şu manzarayı oluşturuyordu : 


Kapitalist Batı, 1967 yılında derin bir ekonomik buhran atlattı. Ancak bu buhran onu izleyen yıllar- da toplumda derin izler bıraktı. Kısa adı IMF olan 'Ülüslararasi Para Fonu Amerikân doları temelinde hareket eden para buhranına devalüasyonlarla kesin çareler bulamadı. Doları, 1973 yılında kendi deyimleriyle “'dalgalandırmaya” (managed. floating) 

akmak derde deva olarak görülmüşse de, yarayı azdırdı. Gene aynı yıl ekonomik buhran tüm kapi- 


talist dünyayı bir kez daha kasıp kavurmaya þaşla- ` 


„miştir bile. 


©. Federal Almanya ve Batı Berlin'de yabancı işçi “sayısı 1966 yılında 1 milyon 313 bin'dir. Bu sayı 1967' È de (buhran yh) 991 bin'e düşer. Ancak, buhran dar boğazı aşılınca, 1968'den itibaren yabancı işçi sayısında sürekli bir artış görülür. Ve 1973'te doruğuir; 2.6 milyon. Türkiyeli işçiler 605 bin'le, yani yüzde 23'le başta gelmektedir. Bu sayı aile mensupları ile birlikte 894 bin'i bulur, Federal Hükümet 1973 yılının 26 Kasım'ına dek, dışardan yabancı işçi getirme politikası izlemektedir. Ancak o gün, rüzgâr başka türlü esecektir. İşsiz sayısının bügüne orahla (1 milyon) çok düşük olmasına rağmen (285 bin) Federal Hükümet işçi ithalini durdurür. Neden? 


` 1973'te başlayan ekonomik buhran 1967'dekini aratmaktadır. Ve beraberinde emperyalist mihraklar arasındaki dünya piyasasını paylaşma kavgasını kiziştirmayı getirir. Bu ganimet kavgasında üstün gelebilmek için ürünlerin maliyetini düşürmek gerekti. Bunun için en kolay yol; belli üretim birimlerini, yani belli malların üretimini ülke dışına, işgücü ve hammaddenin ucuz olduğu örneğin Türkiye ve Brezilya gibi geri bırakılmış ülkelere kaydırmak oldu, Emperyalist mihraklar arâsında bu buhran dönemlerinde (1967; 1973 ve sonrası) kızışmış olan “dünya pazarlarını yeniden bölüşme kavgasında Türkiye Alman emperyalizmine düştü. Elbette ki, üretimin. belli, birimlerini “Federal Almanya dışına kaydırmak; kaydırılacak ülkede sermaye için “em- 
-niyetin ve “huzur”un sağlanmasını beraberinde ei Alman emperyalizmi Türkiye'nin başma bir çorap' örecekti. Tehlikeyi, daha 1970 Haziran'ında - “Deccal Nasıl Kapımızı Çalıyor!” (Dr. Hikmet) haber: verdi. Alman emperyalizmi sınanmış eski oyununu Türkiye'de yeniden tezgâhladı; hem “Bozkurt” - Faşizmi'ne hem de Batı'da “sosyal demok- 


“güreşi minder kenarından * 
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rasi” diye piyasaya sürülen “Ortanın Solu"'na oynadı. “Ortanın Solu”, parababaları için “huzursuz” olan Türkiye'de kestaneleri ateşten alarak buhranı dindirecek, halkın şahlanışını âmortize edecekti. 
Nazlanırsa MHP Faşizminin çizme sesleriyle sindirilecekti. 1974'te Ecevit ayağı MSP zincirine bağlı iktidara geldi. Ardından Kıbrıs çıbanbaşı patlatıldı. Ecevit birdenbire “2. Atatürk” oluverdi. Ve şapkasını alıp, yerini I. MC Hükümeti'ne terketmeye mecbur kaldı. Ecevit, “Ak Günlere” parolasıyle, o halk yığınlarının şahlanışi arifesinde tek başına iktidara gelseydi, bu Türkiye Finans - Kapital'i için tehlikeli olabilirdi. Nitekim, gelemedi de. Ecevit'in CHP'ni teslim almak gerekirdi. I. ve II, MC Hükümetleri dönemi karşı devrimci cepheye güç kazandırdı. Ecevit'in bayraktarlığını ettiği “erken seçimler”, kendisinin iddia ettiği gibi faşist şiddet ve terörü engelleyemediği gibi, önce Demirel'i siyasi ölümden kurtardı, sonra MHP gibi Hitler perçemli 
faşist bir partiyi adeta yasallaştırdı. Bu durum 1977 
Aralık ayında yapılan mahalli seçimlerde daha bir 


billurlaştı; Ecevit'in ağzıyla dünün “iktidardaki ka- 


tili” Türkeş o gün 16 “milletvekili” ile, beşi büyük şehirde (ilde) olmak üzere 60 kadar ilçe ve bucak- ta “belediye başkanını” tıpkı Ecevit gibi “halkın oyu” ile çıkarıverince, ava giderken avlanan Ecevit oldu, MHP artık yasallaşmış, Ecevit'in muhatabı durumuna yükselmişti. 


Diğer yandan Federal Hükümet, 1973 yılı işçi getirme yasağından sonra : sistemli bir şekilde yabancı işçileri sürmeye devam etti. Uzun seneler çalışmış, limon gibi sıkılmış işçiler, yaşlanınca, yani suyu çıkarılınca, kuru limon kabuğu olarak kapı dışarı atıldı. 1978 yılı başlarına kadar 100 bin'den fazla işçimiz bu yolla Federal Almanya'yı terke zorlandı. Bununla kalınmadı. Türk ve Alman Finans - Kapital ortaklığı, geriye dönmeye zorladığı işçilerimizin dişinden tırnağından arttırdığı tasarruflarına da göz dikti. Almanya'da burjuva sosyalisti Lassalle'nin yüz yıl önce tezgâhladığı oyunu, CHP kendisinin büyük ve yeni bir buluşu gibi Türkiye'de 


“halk”, Federal Almanya'da: “işçi şirketleri” diye 


piyasaya sürmesi, Almanın arayıp bulamadığı bir fırsat oldu. Alman bankalarından 10 milyar Markı 
(120 milyar TL.) bulan işçi tasarruflarına bir an önce el atabilmek amacıyla, işçilerin Türkiye'ye 


dönüşlerini  KOLAYIŞINICIMME. için binbir oyuna baş 


Federal Almanya işçilerimize zindan Gla” san 1975 tarihinden itibaren yabancı işçilerin Federal Almanya içinde 30 kadar şehre taşınması yasaklandı. 26.11.1973 tarihli bir genelge ile yabancı işçilerin “Çalışma izni özellikle ... belirli bir mesleki faaliyet ve belirli bir işletme için” verilir oldu. Ve işçilerimiz adeta köleleştirildi. 


Bunun yanısıra, işçi getirme silahı bir dereceye kadar geri tepti. Ve iki ucu keskin kılıç durumuna büründü; kalan işçiler, aile mensuplarını ve çocuklarını Federal Almanya'ya getirmeye başladılar. 
Yüzbinlerce yabancı işçinin geri sürülmesine rağmen, genel olarak yabancı sayısında düşme olmadı. 
Ancak, yabancıların yaş ortalaması düştü, yani yabancılar bütün olarak gençleşti. 18 yaş “altındaki yabancı çocuk sayısı, toplam yabancı sayısının dörtte birini, yani 1 milyonu aştı. Bunların üçte birin- 


den fazlası, 350 bin'i, Türkiyeli işçilerin çocukları ` 


oldu. Bu olay çocuklarımızın eğitim -sorununu getirdi dayattı. Bununla kalmadı, genel olarak Federal Eğitim Sisteminin bağrında taşıdığı, ancak o güne dek gizleyebildiği ana çelişkileri ve gerici karakterini su yüzüne çıkardı. Bu sistemle eğitim sorununun çözülemeyeceği, yabancı işçiler içinde yerli işçiler içinde anlaşılır oldu. Bunun yanısıra, bu genç 


“yabancı nesil, her türlü eğitimden yoksun bir hal- 


de, Alman parababaları için sanayinin gelecekteki vasıfsız genç ordusu olarak görüldü. Bu durum var olan çelişkileri derinleştirdi. 1977'lerin yabancı işçileri artık 1967'lerin yabancı işçileri değildi. Köprünün altından çok sular akmıştı. Örneğin, işçilerimizin 17 yılık mücadele tecrübesi vardı, yüzde 10'undan fazlası 10 yıldan fazla bir süreden beri burdaydı. Yü.de 60'ından çok fazlası en az beş yillıktı. Bunlar yirmi, otuz bin kişilik büyük sanayi 


tesislerinde çalışıyorlardı. Dokuz, on bin işçimizin ~ 


çalıştığı fabrikalar dahi vardı. Benliklerinde 'işçilik yanları artık belirleyici olmuştu. İşte bu koşullar altında Büyük İşçi Kurultayı'na gidilmişti. 


Kurultay dönemi bir yol daha gözler önüne getirilsin. İşçilerimizin Federal Almanya'da içinde bü-“ 


tundukları bu koşullar yanısıra, Türkiye'de 1. MC Hükümeti, sömürü, tahakküm, soygun ve talanını politik cinayetler temeline oturtmuş. Ecevit, 


Ten Kurultay'a karşı, CHP reel politikacilık ruhuyla hayırhah bir tavır takındı. Burda seçim hesabı var- 


dı. Tıpkı yurt içindeki kardeşleri gibi, daki © pkı yurt içindeki kardeşleri gibi, yurtdışın „parken, Yurtsever Grubu tamamen tersine faşizmin 


işçilerimiz de, o güne dek Alman Finans - Kapital'i elinde sahipsiz bırakılışlarının artık sona erebileceği umuduyla Kurultay'a sarıldılar, Büyük İşçi Kürultay'ı işte bu objektif zemin üzerine oturabildi. 


Bugün bu zemin yok mudur? Vardır. Hatta, iş- © 


çilerimizin durumu daha bir kötüleşmiştir. Ancak, 26/27 Şubat 1977 ruhu ve ümidi yoktur. “Ortanın Solcu”larının, 29 Ekim 1977'te kotardıkları keskin isimli “Halkçı - Devrimci Federasyon” bizzat CHP’ ce örgütlenmesine rağmen, daha kurulurken bir fiyasko olmuştur. Ve giderek örgütlerde çok başlılığı artık muştulamıştır. İşçilerimiz, tüm bu bölücü girişimlere karşı bugün daha bir “mesafeli”, daha 


bir “tedbirli”'dirler. Çünkü, birlik ümitleri bir yandan “İlerleme”, diğer yandan “Halkçı - Divrimci- 


ler” tarafından tuzla buz ii 


“sa: 
çimler erken olsun” diyor. Yurddışındaki işçilerin, “ en azından moral desteğini arıyor. İşte tam o mo- ` 


te yapılan ve CHP'de b ul giriyi monte yapilan. ve ÇENE bagatjya ninatngt: Gemi Fasizminin dar ağacına götürdüğü ` 


gençlere “provokatör”, 


BÜYÜK işçi KURULTAYI'NIN 
SUBJEKTİF ZEMİNİ 


Büyük: İşçi Kurultayına yön veren subjektif güçlerin durumu bir başkadır. Değerlendirmemizin başında belirttiğimiz iki güç; TDF ve ATTF örgütleri Kurultay'da ön planda yer almıştır. Bu Kurultay'ın tüm yüklerini omuzlarında taşıyan, FİDEF örgütünün hamurunu yoğuran ve TDF”nin omurgasını oluşturan en eski sosyalizmin, yani işçi sınıfı sosyalizminin, en yeni kuşak unsurlarının Kurultay'a kadar başından geçenler iki ana bölüme ayrılır. Üçüncü, 
1 yıl, 1 aylık FİDEF pratiğidir. Sırâsıyle üç dönemin ana karakteristikleri şöyle toparlanabilir : 


I — Derleniş Olamayan Derleme (1971 - 1974 


sonu) 


H.— “İlerleme” Batağına Yöneliş (1974 sonu - 
1977 başı) 


TI — “İlerleme” Batağında Seyehat (1977 başları - 1978 başları) 


Bu dönemler kısaca bilince çıkarılmadan, önce 'FİDEF “Olayı, ondan önce, Eneski Sosyalizmin en yeni kuşak Avrupa unsurlarının başına gelenler ve herşeyden önce Avrupa'da, ancak belirleyici olarak Federal Almanya'da çalışan işçilerimiz ve yaşayan aile- mensuplarının başına getirilenler kolay kolay anlaşılmaz: 


I — DERLENİŞ OLAMAYAN 
DERLEME (1971 - 1974 sonu) 

Bu dönemi 1971 yıli'ile başlattık. Kökleri 1968'e kadar varır. 1971 yılı bir yandan 12 Mart Faşizminin bastırması, diğer yandan Eneski Sosyalizm lideri, Dr. Hikmet'in 11 Ekim 1971'de ölümü, daha doğrusu “İlerleme” tarafından ölüme terkedilişi nede- 


"niyle Türkiye Solu için bir dönüm noktası niteliği 


taşır. Ancak biz gene 1968'e kadar inerek hu dönemi üç aşamaya ayırmakta yarar görüyoruz. 


. 1, Aşama: (1968-1971) Söz yerindeyse o sırada Avrupa'da bulunânlar. için “kulaktan dolma sosyalizm” aşamâsıdır, Daha çok “aydınların” teere saye aktarılmaz. Türkiye'de bu dönemr giderek epey bir ge- 
. Bu dönemde en faal 


ı çekecek Sini TTO o dönemde MDD'ci ıuluş sonradan piyasayı dolduracak olan eyimleriyle “her soydan ve boydan sapik akımın” bizzat kaynağı oldu: “Maocu”lar, çeşitli burjuva. sosyalistleri, gelecekte sendikalara tüneyecek kariyeristleri ve hatta gerici cephe saflarına geçecek olan dönekler, hep bu ATTF’den çıktı. 
Gene bu dönemde, önce Batı Berlin'de olmak üzere ATTF’nin anti - - tezi, AYDINLIK Dergisi sempatizanı bir gurup oluştu ve işçi çevresinde etken olmaya 


başladı. Gençlik içinde, özellikle Öğrenci Derneği 


içinde tutuldu. TTO'dan ayrılan bir aydın gurubu, kısa bir süre bu .gurupla ortaklaşa davranmaya çalıştıysa da Ocak 1970'de AYDINLIK'ın “al” ve “ak” diye ikiye bölünmesinden sonra, önce Ak-Aydınlık'çı, sonra “Maocu” oldu. AYDINLIK Gurubu, Al- - Aydınlık eğilimini sürdürdü. ATTF ve “Maocu”ların dışında zinde güçlerin temsilcisi oldu. Bu 


. aşamada kimi işçiler SOSYALİST Gazetesi'ni sa- 


tıyordu. Eneski Sosyalist lider ölünce sahipsiz kalan: bu işçiler sonradan Al- Aydınlık'çı guruba katıldılar ve bu gurubun Eneski Sosyalizmi tanımasın- 


“da katalizatör rolünü oynadılar. Bu aşamanın en 


önemli özelliklerinden biri de, 12 Mart Faşist dönemine kadar önde dövüşür görünen yalancı pehlivanların, 12 Mart'ın sesini yurtdışından da olsa duyar duymaz, bir daha geri gelmemek üzere meydanı terkedişleridir. Bugun ise fiilen yokturlar. Var olanlar o dönemde savaşan bir elin parmağı ile sayılacak kadar az olan işçilerdir. 


2. Aşama: (1971-1973) 12 Mart'ın gelip bindirmesi,. devrimciler üstünde ayrıcalık gayrıcalık gütmeksizin faşist terörünü estirmesi Al - Aydınlık Gurubu'nu, atılganlığından dolayı, ön saflara çıkardı. Bu gurup “Ortanın Solcularını” ve bağımsızları etrafına topladı. “Mâocular” önce bu birlikte dav- 


« tamga (Yurtsever Birleşik Cephe) katıldı, sonra eri- 


yeceğini görünce bir provokasyon: yaparak ayrıldı. 
Ağustos 1971'de çıkmaya başlıyan “Yurtsever Ga- 


.zetesi” ve yayınları militan nitelikteki Al- Aydın- 
: hık'çıların sesi oldu. Bu aşamada, “kulaktan dolma , sosyalizm” yerine, bilimsel sosyalizmi ilk elden öğ- 
.renme eğilimi ağır bastı. Sonradan Yurtsever Guru- 


bu diye anılacak olan Al- Aydınlık'çılar Eneski 


Sosyalizmi daha yakından tanıdılar. Bu dönemde 


“CIA ajanı” diyebilen sorumsuz “İlerleme” anlayışının bayraktarlığını ya- 


gadrine uğrayanlara -ayrıcalık göstermeksizin sahip 


“ çıktı. Yurtsever grubunun mücadelesi bu anlayışla “1973 baharına kadar sürer. 


: Bu her iki aşamanın ortak yanı. Türkiyede ör- 


gütsüzlüğün Avrupa'daki olumlu güçlerin ve özel- 


likle Yurtsever Gurub davranışlarında ifadesini bulması oldu. j 


3. Aşama: (1973 -1974 sonu) Geçen süre, tüm Türkiye sol, hareketine olduğu gibi Yurtsever Gurubu için de öğretici oldu. 12 Mart arifesinde Türkiye'de “Anarşi Yok Büyük Derleniş!” parolasının 
atılmasına “rağmen, Türkiye devrimci hareketi 12 
Mart faşist baskı dönemine BİRLİK, DERLENİŞ 


“sorununu çözemeden girdi. Değişik eğilimler arasın- 


daki ayrılıklar yalnızca fikirde kalmadı davranış- 


ritiği 


ta da kendini gösterdi. Hareket genel olarak ağır kayıplar verdi ve hezimete uğratıldı. Olaylar Eneski Sosyalizmin dediklerini doğruladı. 1973 yılı başlarında Türkiye devrimci hareketinde durum şöyledir : 


— Al - Aydınlık savaşı kaybetmiştir, alabildiğine dağınıktır, 

— “İlerleme” Türkiye'de yoktur. O güne kadar ileri sürdüğü ve gölgesinde serinlediği 1. TİP ise daha 12 Mart öncesinden iflas etmiştir, 

— İşçi sınıfı sosyalizmi; haklı çıkmış, geniş yıgınlar arâsında alternatif (seçilecek yol) olmuştur. Ancak 1971 Ekim'inden sonra önder- 


Avrupa'da bu mirastan yola çıkıldı. Büyük bir iyimserlik, sürekli birlik yanlısı ve yuvar düşman-L& eğilimiyle; 


— SOSYALİST Gazetesi' unsurları, 

— Asker gençlik unsurları," 

— Al - Aydınlık, Yurtsever Gazetesi gurubunun 

zinde güçleri, 

Federal Almanya'daki işçi hareketi, özellikle Ruhr Bölgesi'nde çalışan işçilerimizle kaynaşarak 
1973 başlarında tohumları atılan ve sonlarında somutlaşan bir DERLENİŞ içine girerler. Bu hareket “Derlâniş Olayı”nı, kaldığı yerden (12 Mart arife- si) devralmadı. Böyle bir şeye de yeltenmedi. Bu iddiasızlık onun zaafı oldu. BERLİN'e giderken; 


1 — Teorik savaş verilmedi, 

2 — Önderler kararlı ve sorumlu davranamadı, 

3 — Türkiye'den kopuktu, onunla sentezleşmeyi 
başaramadı. 


Eneski Sosyalizmin bıraktığı mirası, en yeni kuşağın yurtdışı unsurları sahip çıkamadı. Bundan ötürü, yurtdışında DERLENİŞ yerine bir DERLEME hareketi doğdu. Hareketin ilk ve son teorik kalesi DERLENİŞ Yayınları oldu. Mayıs 74'te yayına başladı. 15/16 Haziran 1974'te, birlik sorunu olumlu girişimlerle, genişlemesine, yani yığın örgütü anlamın- da'bir derleni ile TDF olarak kendini gösterdi. Ancak, TDF kuruluşunun ardından, Eylül 74'te Derleniş Yayınları sustu. Son sesi "Devrim Nedir?” 
oldu. Yayınların teorik etkenliği daha bir süre sürdüyse de, yerini alacak bir teorik silah, bir yayın organı çıkmadığı için, “ak koyunla kara koyunun” 


sa e e aima şe 


niş”. Ancak bu olay olduğu gibi kavranmadı. Bu konuda bir tez de çıkarılmadı. Üzerinde tartışıldı duruldu. Sonra olaylar bizi sürükler oldu. Eneski sosyalizm bir anlamda 'Ruhr Bölgesi'nde işçiler ara- 


sında maya tuttuysa da, fiilen toprağa gömülmesi ` 


için ön hazırlık yapılmış oldu. Böylece, ister istemez işçi sınıfı sosyalistleri siyasi anlamda iz bırakmaz oldular. Bu derleme hareketine sonradan katılanlar, olumsuz etkide bulunmuş. Olay özde birşey değiştirmezdi. Derleniş yerine derleme çıkın- 


ca, gelişim normaldi. Giderek çalışmaların ağırlı- 


ğı yığın örgütlerine kaydı. İdeolojik silah bırakılınca, otomatikman mahalli silaha başvuruldu. Diğer görüş ve eğilimlerle arada kesin hatlar belli olmayınca, çalışmalar giderek örgütlü olan “İlerleme” nin değirmenine su götürecekti. Bu bakımdan daha 1973'ün Ağustos'unda çıkmaya başlayan “İşçi Bülteni”, sonradan “İşçi Gazetesi” (TOF yayın organı, Kasım 1973) elbetteki teorik silahın yerini alamazdı. 


Herşeye rağmen, TDF Almanya'da: işçi arasında tutan ve tutulan, yığınsal olarak işçileri çatısı altında toplayan ilk örgüt oldu. Çalışma yordamıyla, dobra dobra dövüşüyle ayrı bir anlayışı beraberinde getiriyordu. Bu nedenden başarılı da oluyordu. 


Bu dönemde “İlerleme”'nin durumu özetle .şöyledir : ATTF üç beş büyük kente üç beş tekkeden oluşur. Federal Almanya işçi sınıfının kalbi demek -olan ve işçilerimizin en kalabalık bir şekilde çalıştıkları ağır sanayili Ruhr Bölgesi “İlerleme”ye tämamen yabancıdır. Burda az çok “Maocu” gurup- 


lar kol gezmektedir. TDF’nin kuruluş döneminde en` 


ciddi engel nitekim ATTF'den değil o anda tehlikeyi sezen ve içgüdü ile biraraya gelen “Maocu” guruplar oluşturmuştur. “İlerleme” ikide bir Ali'cengizce DURAK'layan bindirilmiş müfettişiyle Ruhr Bölgesi'nde turistlik yapıyordu. 


— “İLERLEME” BATAĞINA 
YÖNELİŞ (1974 sonu - 1977 başı) 


1974 sonu 1975 başında “İlerleme”ye kesin bir 
yöneliş'e girildi. Bu yakıcı adım 28-31 Mart 1975 
tarihinde yapılan TDF TI. Genel Kurul kararına da yansır, Alınan kararlarla ilgili yorum demek olan Önsöz'de şöyle dedik; “TDF... Sımf mücadelesini bir tarif perspektifi içinde kavramaya çalışıyor. 
Bu: bakımdan “Türkiye Komünist Partisi (TKP)'ne 


. konan yasağın kaldırılması talebini sırf demokratik 


bir talep (altını bir çizdik) olarak anlamak doğru olmayacaktır.” (Programatik Bildirge, s.. 4, Nisan 75, TDF Yayınları 1). Buna karşın “İlerleme” daha Şubat 1975'de bay C. İrem'in kalemiyle karabatak gibi su üstüne çıkmış, Eneski Sosyalizm lideri Dr. Hikmet'i güya eleştirmiş, tekrar suya dalmıştı. 
Dalış o dalış bir daha sesi duyulmamıştı. Ancak bu saldırı yeni değildi ve cevapsız bırakıldı. Daha 
1969 Mayıs'ında, saray entrikaları ile dolu hayatın- 
da sürekli olarak ÜSTÜNGEL'mesini çok iyi Bİ-LEN'ce “provokatör”, “Likidatör” suçalması yapıl- 


, mıştı. Ve buna da ses çıkarılmamıştı. “İlerleme” 


bununla da kalmadı. Küfürlerini sürdürdü. Bir ya- a a tokadı yeyince, peygamber gibi, diğer ya- 

da' uzattık. Bundan cesaretlenen “İlerleme” Yezit döllerini aratırcasına işi azıttı, Radyo’ su aracılığı ile 16 Ekim 1975 günü Eneski Sosyalizmin en yeni kuşak unsurlarını da bir çırpıda “provokatör” ilan ediverdi. “Aldırma havlasın, birlik 


SAYFA :3 


sabır gerektiriyor”” diye kendi kendimize kevser şarabı içirterek dervişleştik. Burjuva sösyalizminin pisliğini. temizlemeyi, “dünya işçi sınıfı hareketi tarihinde eşine rastlanmaz tavır” saydık. “İlerleme” “provokatör” ilan ettiği kişilerle bir yil sonra giriştiği siyasi bütünleşmeyi “marksist” davranış, “komünist” tutum diye nitelendirecekti ve elim gözüne bu olay gözümüzü açmayacaktı. 1975 yılı -sonu, içinde taşıdığı çelişkiden ve güttüğü mantığın doğal sonucu olarak, derleniş olamayan derleme hareketi kendini fiilen YAKACAKTI. Ve bu davranışıyle kendisini Türkiye'den kesinkez kopardı, göçmenleşti. Büyük YANIŞ TSDF TI. Genel Kurulu'na (Şubat 1976) yansıdı. 


Bu YANIŞ döneminde Türkiye'de sosyalist ortam ne haldedir? 


«1975'de Sosyalist Ortam : 


12 Mart Faşizminin sosyalistlere öğrettiği en 
acı ders; Proletarya Partisinin Yeniden Örgütlenmesi gerçekliğidir. İkinci ders ise; Devrimci Güçler Cephesi'nin örgütlendirilmesinin ne kadar hayati bir sorun olduğudur. Proletarya Partisinin olmazlığı için getirilen; “Filipin demokrasisi şartları”, “vak ti gelmedi” kahinliği ve “Proletarya Partisi benim, ardıma dizilin” yalancı “baş” pelilivanlığı ve cephe için getirilen “İlkelerde Birlik” çığlıklarından kurulan kof şatolar, 12 Mart olaylarınca başımıza yıkıldı. 


«Acı deney, teşkilâtsızlığımızın nerelere varabileceğini göstermiştir, Ve yaşadıklarımız, kendinden menkul “Mavi boncuk” “örgüt”lerin ve “ben kurdum, bende başladı” Isa'lığının nasıl buz üzerine yazılmış gerçekler olduğunu zindanlar, ölümler pahasına kavrattı. O zaman, kafalardaki tek ağırlıklı soru, Partinin nasıl örgütleneceği üzerine yoğunlaştı. Artık Partinin gerekliliği üzerine kurma çabaları asılmıştı, konu; “nasıl ve hangi yoldan parti” sorunuydu. 12 Mart'ın yenilgisi ile ayılmış ve bu yenilgiyi ders edinmeye çalışan pek çok sosya- ` list hep bu muhakemeyle meşguldü. & 


«İşte böyle bir ortamda Türkiye içinde ve dışm- da başlıca iki gelişme kendini gösterdi. Türkiye içinde: Kıvılcım ve Kitle gazeteleriyle, daha sonra TSİP ve VP olarak Eneski Sosyalizm en önce davrandı. Dışardan içeriye ise, bir “Atılım” yapıldı: 


«İçerde gelişme, başlıca şu zaafları taşımaktaydı: 12 Mart öncesinin Proletarya Partisini yeniden örgütleme şiarını kavramış olan Kıvılcım Gazetesi çevresindekiler bu yolda davrandılar, Ama tecrübesizlik ve toylukları onları hatalar yapmaya itti. Öte yandan “Doktor” maskesini yüzüne “takmış olan TSİP; hem Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın görüşlerini oportunistçe rezil ediyordu, hem de 1970 öncesi TİP’ le yaşanan parti soysuzlaştışmasını bir kere daha, bunca deneyden sonra, ısrarla gündeme getirmiş oluyordu. O. Aksungur'un VP'ni Eneski Sosyalistlerden kaçırması ise, olaylara tuz biber ekti. 


«Olayların hızlı akışı, Parti meselesini doğru halkasından yakalamasına rağmen Kıvılcım guru- bunu TSİP bataklığında bir seyehat yapmaya zorladı. Tecrübesiz liderler sözle mahküm ettikleri TSİP ne davranışla katılarak, hem kendileri ile çelişti- 
“ler,” “bü çarpık, eklektik çıkışta taze kan oldular.» (Eleştiri) ` 


İşte bizde, buna benzer bir seyahati Avrupa'da “İlerleme” bataklığında yaptık. “İlerleme” “Kadrolarım yıpranmış” diyordu. Ve biz ona taze kan oluyorduk. Fakat bizim talihsizliğimiz şudur ki, biz- den önce benzer bir deney yaşanmış olmasına rağmen, ısrarla yeniden böyle bir hataya gönüllü yazıldık. Bunun içindir ki, atılan yanlış adım sonucu yurtdışı kendini YAKINCA, yurtiçi ile ister istemez 
1974 başlarında yollar ayrılmış oldu. 


Bu yol ayırımın önemli bir karakteristiği vardır: Eneski Sosyalizmin Enyeni kuşağı, önderini 1971'de yitirdikten sonra, 1974 sonlarına kadar, söz yerindeyse bir “Fetret Devri” yaşadı. Bu dört yıllk dönem, Eneski Sosyalizm mirasına sahip çıkmayı göze alıp alamama dönemidir. Aynı zamanda 
hir toyluk, tecrübesizlik dönemidir. Bu dönem 1975 
sonlarında genel olarak noktalanabilirdi.. Nitekim, özel olarak: Kıvılcım gurubu bunu yapabildi, miras savunuculuğunu üstlendi, işçi sınıfı bayrağını kaldırdı. Bizler yurtdışından bu davranışa ayak uyduramadık. Tamamen ters bir adımla “İlerleme” batağına iyice yöneldik. Bu herşeye rağmen yapılması -engellenecek ana bir yanlıştı. Yoksa, yanlış adımı atışta, yurtdışında oluşumuz, reel sosyalizmi gözlerimizle görüşümüz, ona karşı yürütülen amansız anti-komünist saldırıyı olaylarla yaşayışımız, -giderek tek yanlı platonik bir aşka kapılışımız, hep ikinci üçüncü dereceden gerekçe olmalıydı. Son duruşmada kendi. göbeğimizi kendimiz kesecektik. Bunu unutmamalıydık. Reel sosyalizm ile III. Enter- 
'nasyonalin işlevlerini birbirine karıştırışımız yapılmış hataya özür olamaz. 


“İlerleme”ye silahların kesin tesliraini (1974 sonu), orduların peşkeş çekilişi izledi (1975 sonu). 
Bundan sonra artık bâğımsız bir kuş sürüsü vardır. “İlerleme” eski tüfeği bu sürüyü elbetteki avlayacaktır artık. 1976 sonları ve 1977 başları bu tatlı zahmetsiz sürek avı ile geçer. Ondan sonra, hayat traji - komikliklerle dolup taşar. İşçi sınıfının genç sosyalistleri, her biri birer koç başıdır, savaşçı atılgan ve kitleleri çekicidir, fraksiyon düşmanı, birlikçidir... İşte Büyük İşçi Kurultayı'na giderken, onu yönlendirecek olan enyeni sosyalist kuşağın Avrupa unsurlarının durumu böyledir. 


nı — “İLERLEME” BATAĞINDA 
YÜRÜYÜŞ (1977 başı - 1978 başı) 


Büyük İşçi Kurultayı'nda sesi duyulan ve Kurultay'ın yüz akı ile sona erdirilmesini sağlayan güç herşeye rağmen, bu teslim alınmış genç sosya- e oldu. Bu bataklık seyehatinde, FİDEF için- 

“İlerleme” rezilliklerine “birkaç örnek vermek a eğilimin 2. kategori burjuva sosyalist yapısının yeni kuşakça da tanınmasında yararlı olacaktır. 

“İlerleme” batağında seyehat, devrimci mücadelede yığın örgütlerinin yeri, yığın örgütlerinin « çalışma yol ve yordamı, yığın örgütleri arasındaki ilişkiler, yığın. örgütleri ile siyasi partiler arasındaki ilişkiler, . yabancı işçiler sorununun değerlendirilmesi vb. başlıca konularda, “ilerleme”cilerle Eneski Sosyalizmden gelmiş arkadaşların, yani biz lerin, sürekli kapışmasının ` hikâyesidir. Teorice silahsız .tek tek insanların direne direne yenilgisinin hikâyesidir. Sonunda işin siyasi “yokolmaya” , işçi 

(Devamı Arka Sayfada) 
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(Baştarafı arka sayfada) 
sınıfımıza ihanete varacağı görülünce, bu bataklıktan çıkıldı. “İlerleme” sokağının bir çıkmaz olduğu kafalar vurula vurula anlaşılınca, hatanın bu ba: tağa girmekle yapıldığı kavrandı. Bir bakıma olay, çürümüş bir yapının, sağlam kalmakta direnmeye çalışan canlı hücreleri, —hastalık bulaştıramayınca— dışına püskürtüşüdür. 


“İlerleme” yığın örgütlerinin, halkın örgütlenmesindeki yerini kavramamıştır. Onun için bu örgütler “devede kulak”tır. Yığın örgütlerinde çalışmaya “dernekçilik” der, devrimci saymaz. Bu akım için yığın örgütlerinin “bugünü var, yarını yoktur”. 
Yığın örgütleri konusunda şu tanımları tipiktir; “Yığın örgütleri davuldur. Tokmak kimdeyse o gürültü koparır.” Bu ifadeleri aslında işçileri kafalarına vurulacak davullar olarak görmek deraektir. 
İşçi sınıfına güvenmez. Etken oldukları çevrelerde siyasal bilinç bakımından derin bir kofluk egemendir. Kuru ajitatif sloganlar, ezberlenmiş kalıplar dışında bir şey bilinmez. Bunun için yığıu önünde tartışmaktan, demokratik örgütler içinde, karşı oldukları siyasi fikirlerle yarışmaktan kaçar, hemen burjuvaziye parmak ısırttıracak hile ve entrikalarla tasfiyeciliğe sarılır. 


İşçilerin güncel sorunlarını ele alıp, onların nedenlerini ve nihai çözümlerini pratik içinde omuz omuza yardımlaşarak göstermeyi “bayağı bir iş” olarak görür. İşçi sorunları edebiyatı yapmaya bayılır, ama o güncel sorunların sistemin ekonomik, politik yapısından nasıl kaynaklandığını kavrayamaz, kavratamaz. Yukarıdan keskin sloganlarla bu kofluğunu örtme çabasındadır. Eğitim çalışması yapılmasını isteyenlere “İlerleme”nin cevabı; “Bu çok zor bir bilimdir, bunu kavramak zordur, yayınları okuyun, dinleyin” olabilmektedir. İşçi sınıfının sosyalizmi kavrayamayacağından yola çıkar, bunun için belli sloganların, kalıpların ezberlenmesi, her bir kaç haftada bir üç beş yüz kişilik kapalı salon toplantılarında bağırtarak “deşarj” olunması en devrimci çalışmadır. 


İlkesizlikte üstüne yoktur. Bütün fikir ve davranışı dar grupçu, “faydacı”, anlayış üstüne kurulur. Bir bakarsın derneklerle siyaset sokulmamasını, derneklerin kahvehane haline gelmesini savu- 
“nur. Ertesi günü en keskin “kızıl komünist” soyut sloganlarla kendisini kitlelerden tecrit etmekle kalmaz, o dernekte o güne kadar yapılmış yığın çalışmasının köküne kibrit suyu döker. 7-8 yıldır var olmalarına rağmen üyelerin 19'dan 20'ye çıkmamış dernekleri ezici çoğunluktadır. Bir gün evvel “bölücülükle” suçladığı hir akıma, ertesi gün “böyle söylemek yanlıştır” deyiverir, gözkırpar. 


Eleştiri - Özeleştiri, ona yabancıdır, ödü kopar. 
İşçiler önünde hatalarını, eksiklerinin tartışılması- ni “moral bozucu” bulur. İnsanları birbirine düşman edip, öylece idare etmekten yanadır. Eleştiri yapanı ne pahasına olursa olsun tecrit eder. İnsanları, yalan dolan, hile ve entrika bataklığına iyice bulayıp, alıştırdıktan sonra, ondan emin olur. Fikir tartışmalarında alt edemediğine, kolayca “ajan”, “provokatör”, “Maocu” etiketini yapıştırıp, işin içinden sıyrılmasını “ince hesap” sayar. Böylece yarattığı bulanık ortam kısa da sürse ona yeter de artar. “TKP'i desteklemeyen herkes haindir!” diyecek kadar aşağılıktır. Milyonlarca emekçiyi “hainlikle” suçlar. 


Göz boyayıcıdır. 15-20 kişilik kadro ile 3-5 tane örgüt, komite gurup kurar. Sonradan “güçleniyoruz” der. Her hafta birkaç komite, dernek, gurup batırır çıkarır ve işçi kitlelerini örgütlenmekten nefret ettirecek hale getirir, Burjuvazinin arayıp ta bulamayacağı bir örgüt anarşisi yaratarak, kitlelere ne yapacağını şaşırtır. Diğer yandan, bu şekilde sağa sola koşmak zorunda kalan kendi militanlarının canını çıkarır, orları eleştiremez, düşünemez hale getirir. Birkaç yüz kişi ile yapılmış eylemleri derhal binlerle, onbinlerle anlatır. Bunları “burjuvaziyi, kandırmak için” yaptığını savunur. 
Ama, aslında sadece kendini ve yığınları aldatır. 
Uluslararası işçi hareketine sürekli yalan - yanlış bilgi verir, kandırır. Yığın örgütlerinin kendi aralarında ilişki kurmasını engellemeye çalışır. Ürkektir. Demokratik mücadele yöntemlerini kavramamıştır. Bu yüzden kendini hemen soyutlar. Kendi mili- 


tanlarının başka fikir ve kurumlarla karşı karşıya kalmasından müthiş kaçar. Kendine güvenmediğin- den, açık dövüş kaçağıdır. 

Yabancı işçiler sorununu kesinlikle kavramamıştır. Böyle bir meselesi de olmamıştır. Tam yirmi yıldır Türkiyeli işçiler yurtdışındadır. Bu konuda henüz ciddi bir araştırma, tez getirmiş değildir. 
ferkesin tekrarladığı “haklar tanınmalıdır” türün- den gevezeliklerle vakit geçirmektedir. Son zaman: larda diğer işçi partilerinden tercümeler yaparak ezberlemektedir. 


“İlerleme” ciğerinin kaç para ettiğini ortaya koyan birkaç tipik olay; 


— Büyük İşçi Kurultayı arifesinde yapılmış olan TDF - ATTF görüşmelerinde takınılan tavır, alınan kararların açıklanmaması oldu, Geçmişin bir değerlendirilmesinin yapılması istenmişsede “bunun yararsız” olduğu söylediler, “özeleştiri"den kaçtılar. 


— Kurultay Hazırlık Komitesi'nde, FİDEF'in program ve tüzüğünü hazırlama görevini üstlerine aldılar, 1.55 ay savsakladıktan sonra yapmadılar. Eneski Sosyalizmden gelen bizler program ve tüzüğü son anda hazırlamak durumu ile karşı karşıya kaldık. 

— Gene TDF - ATTF görüşmelerinde, Kurultaydan hemen sonra hem TDF hem de ATTF örgütlerinin kapatılması kararlaştırıldı. TDF yaptığı IV. Genel Kurul'la kendini kapattı, ATTF hâlâ bu kararı uygulamış değil. 

— Kurultay süresince ve hatta birgün önceden “İlerleme” “Halkçı - Devrimcileri” pazarlık yoluyla bir provokasyona getirdi. “Halkçı - Devrimciler” de, adeta arayıp bulamadıkları bir fırsat gibi, bu provokasyonun üstüne yürüdüler ve bir birlik örgütünün daha baştan kurulmasını engellediler. 

— 1977 1 Mayıs katliamını protesto ve CHP'yi 5 
Haziran'da desteklemek amacıyla 14 Mayıs'ta yapılan yürüyüşü “İlerleme” boykot etti. 

— Kurultay'dan sonra, Fransa ve İsviçre'deki bir dizi işçi federasyonu ve derneğinden gelen birlikte davranma önerilerine cevap vermek ve bu örgütlerle temasa geçmek isteyen FİDEF merkezinin bu davranışını engelledi. 

— Mayıs 77'de İtalya'da yabancı işçi sorunları üzerine yapılmış olan Uluslararası Kongre'ye FİDEF'in katılmasını engelledi. 

— 11/12 Haziran 1977 tarihinde yapılan FİDEF I. Temsilciler Kurulu'nda “İlerleme"'nin Fİ-DEF'e karşı vurdum duymaz tavrı dile getirildi. Ancak, bu tavır düzeltileceğine, tersine, FİDEF üyesi dernek militanlarından “MC'e direniş komiteleri”, “Maden - İş komiteleri”, “UDC ile dayanışma komiteleri” kurulmakla kalınmadı, “Kurtuluş Gazetesi satış gurupları” kurularak, tüm çalışmalar fiilen FİDEF dışına aktarıldı. Buna bir de TBÖK örgütünün de zaman zaman piyasaya sürülmesini de eklersek FİDEF üyelerinin nelerle meşgul edildiği ortaya çıkar. 

— “Kültür geceleri” vb. eylemlerin yapılması da zamanla FİDEF dışına aktarıldı. Böylece FİDEK'in önemli maddi gelir kaynaklarından birine el kondu, Bir yandan derneklerin aidat göndermesi savsaklanırken, diğer yandan işçilerden üstlenmeyecekleri derecede para (2000 DM cıvarında) sızdırmayı “Maden-İş'e yardım” paravanası altında başardılar, Sosyalizmin milyonları gibi, sorumsuzca bu işçi , fedakârlığını da çarcur ettiler. 

— 11/12 Şubat 1978 tarihinde yapılan Eğitim Kurultayı'na TÖB-DER Genel Başkanının davet edilmesine önce “iyi” dediler, sonra —Türkiye'de TÖB - DER İstanbul şubesi olayları başgösterince— “bu bozguncuya bir mektup yazılsın davetiye geri alınsın!” dediler, geçirtemeyince, “Kurultay sırasında konuşturmayalım” parlak zekâlığını ileri sürdüler. 
Metin'ce(sıkı) GÜR”lemeleri tutmayınca per- de arkasından provokasyon tezgâhladılar. 

— 5/6 Kasım tarihli FİDEF II. Temsilciler Kurulu'nu boykot ettiler. 


— Şubat 78 ortalarında Atina'da yapılmış olan Akdeniz Ülkeleri Barış Toplantısı'na FİDEF” in gitmesini engellemekle kalmadılar, FİDEF 


SOSYALİST 


Merkezi'nden habersiz FİDEF adına boy gösterdiler, 


Tüm bu olup bitenlere iki önemli tavır tuz biber ekti : 


— “İlerleme”nin Milli Mesele konusundaki görüş ve tutumu; bilim dışı, ilkesiz iki yüzlüdür. Bir yanda kürtçe türküler çalar, diğer yanda “kürtlerin kilosu kaça” diyebilir. 11/ 
12 Şubat tarihli Eğitim Kurultayı'na “kürtlerın sokulmaması”nı savunma cüretini gösterebildi. Milli Meseleyi, iktidarı aldıktan sonra “beşinci sırada” çözeceklerini ahmakça savunabilir. En can alıcı sorunlarımızdan biri olan Milli Mesele'nin derneklerde tartışılmasından ödü kopar. Kürt devrimcilerinin II. 
FİDEF Kurultayı'na verdikleri başarı mesajını hasıraltı eder, sonra da “bu arkadaşlarla gelecekte ilişkilerimizi düzelteceğiz” iki yüzlülüğünü yüzü kızarmadan yapar. Böylece Milli Mesele'yi amortize edeceğini sanır. 

— FİDEF'i kaybedeceğim korkusuyla, . “İlerleme” TI. Kurultay hazırlıklarını gene bir “Hazırlık Komitesi” ile denetimi altına alınca, bununla yetinmedi. Bizlerin görev almayacağını öğrenince cesaretlendi. Bu sefer II. Kurultay'da önerilecek olan II. Genel Yönetim Kurulu listesini, ve künyesi bizce çok iyi bilinen bir Finans - Kapital beslemesinin Fİ-DEF Genel Sekreterliği'ne getirilmesi önerisinin bizce yapılmasını diledi. Şark kurnazı “İlerleme” böylece geçmişinin hemen hemen herkesce karanlık olduğu bilinen bu kişinin suçlarını da bizim sırtımıza yıkmak ustalığını gösterecekti. Evdeki pazar çarşıya uymadı. 


II. FİDEF Kurultayı'nda, fare deliklerinden dedikodu yapan, entrikalar çeviren “İlerleme” Avrupa şefleri açık dövüşe, işçi önünde davet edildi. 
“İlerleme” üstte olduğu halde savaşa girme cesareti gösteremeyince, FİDEF'in artık bir ATTF olduğu açıkça ortaya çıktı. Yeni FİDEF, “İlerleme” nin örtüsüz bir tekkesi olmuştu. İkinci gün Kurul tay'a katılmanın hiç hir anlamı kalmamıştı. Çünkü, batakta savaş verilemezdi. Ancak, debelendikçe batardık. Nitekim, 2. gün yapılan Kurultay Gece- si'nde, “Padişahım çok yaşa” “belgileri” bir kez daha bağırtıldı. “İlerleme”nin mantığı buydu. Kendi kuyruğunu kendi ısıracaktı. 


Tüm bu olup bitenler sadece bizim değil, daha çok sayıda militan işçinin gözlerini açmıştır. Bu bataklığı terketmeye kararlı bir şekilde başlamışlardır bile. “İlerleme”nin elli yılık denenmiş 2. 
katagori burjuva sosyalist yapısı yolu, programı, bir yol da Enyeni Sosyalist kuşak Avrupa unsurlarınca denenmiş ve dişe vurulmuş oldu. 


Ancak, herşeye rağmen kimileri bataklığa gömülüp gittiler. Kimileri de bu çıkmazı tek çıkar yol görüyor, ya da gösteriyorlar. Bilmem hangi “Leninci” taktiklerle “İlerleme”nin çürümüş burjuva yapısından pırıl pınl proletarya sosyalizmi doğuracaklar. “CHP'den işçi sınıfı partisi olur demekle bunun ciddi bir farkı yoktur. 


Bilince çıkarılması ve defalarca vurgulanması gereken olay bizim bu bei neden girdiğimizdir. 


Evet, bu hataya neden düştük? 


«Önemli nokta : Nasıl Kıvılcım gurubunun TSİP' nin kuyruğuna takılması Kıvılcım'ın çöküşüne, dagılışma ve buna karşılık TSİP'nin yükselişine denk düşerse, “bizlerin de, “İlerleme”nin peşine takılmamız, Türkiye'de, “Eneski Sosyalist Hareketin”, yeniden dağılış ve çöküşüne (Kıvılcım tevfikatı, TSİP' den ayrılmalar, Ve VP'nin kuruluşu) buna karşılık “İlerleme”nin bir “Atım” içinde olduğu döneme denk düşer. Buradan hemen şu çıkarılmalıdır : deneysiz ve binbir entrikaya safca bakan “bizleri” olaylar sürüklemiştir. Gidişi değiştirmek yerine, tabi olmak kaderimiz olmuştur. Oysa olayların kanunu: ki ortak yan birisi “Eneski Sosyalizm” maskesi takınmış, öbürü tarihi “TKP” maskesini Uluslararası Hareket Dekorunda giymiş, kalp sosyalistlerdi, kavransaydı, görev bunu deşifre etmek olacaktı. Yani en azından ellerimizden ideoloji silahını bırakmayacak, onu ateşleyebilmek için yeni mevziler arayacak ve bulacaktık da. 


«İkinci nokta : 12 Mart'ı yaşayanlar genellikle 1965'lerden sonra doğan, gelişen sosyalist eğilimleri bu fırtınalı ortamda deneyip sınayabildiler. Sırf bu nedenle Türkiye'de “Eneski Sosyalist Hareket” öne geçmiştir. Çünkü, 12 Mart gelinceye kadar her fırsatta savunulan tezler, olaylarca doğrulanmıştır. 
Muhtıra verilmeden kısa bir süre önce bağımsız bir gazete niceliğine varabilen Eneski Sosyalist Hareket, olayların doğrulamasından dolayı 14 Ekim sonrası ilk ve en güçlü olarak filizlendi. Fakat maskeli ve toy liderler bu hareketi rezil ettiler. 


«Bütün buniara karşılık, tarihin paradoksu, en az 50 yıldır denemiş ve göçmenliği elle tutulmuş olan “TKP” hareketi 12 Mart'ı sıyrıksız atlattığından, yeniden, 1965 sonrası göze batarca denenmişti. 12 Mart'ta her tevkifat vardı, ama “İlerleme” tevkifatı yoktu veya yok denecek kadar azdı. Bunu “İlerleme” militanlarının ustalığına verebilir miyiz? 
Eğer 14 Ekim sonrası “Atılım” yapmaya karar vermemiş olsalardı, belki verilebilirdi. Bizzat o “Atılm” 12 Mart öncesi Türkiye'de olmadıklarının veya TİP gölgesinde serinlediklerinin işaretidir. Bu bakımdan 50 yılın denenmiş oportunist, 2. kategori eğilimi 12 Mart'ta dişlere değmediğinden 14 Ekim sonrası denenmiş göründü. Bu puul pmıl yeni görünüşe, bir de üstündeki yaldızlar eklenince (uluslararası hareket pelesengi, “komünist” ismi) gözler kamaştı. TİP denenmişti, TSİP çökmekteydi. Al, Ak Aydınlık'lar 12 Mart'ta yenilmişlerdi. “Eneski Sosyalist Hareket” ise, yeniden dağılışa uğramıştı. Geriye denenmemiş olmak ve pek yaldızlı olmak gibi avantajlara sahip “TKP” kalıyordu. Hepimizi, özellikle genç sosyalistleri bu durum etkilemiş ve pek çoğumuzu masum günahkârlar yapmıştır.» 


«Hata Ne Anlama Geldi : 


«En başta “Birlik” güzel dileği uğruna da olsa, “kendi düşüncemizi orda üst getirebiliriz” saf yürekliliğiyle de olsa, olay proletarya sosyalizmini 2. 
katagori - Burjuva Sosyalizmi lehine tasfiye etmek, susturmak sonucunu doğurmuştur. Çünkü, dağınık düzen, bölük pörçük bu gidiş; burjuva sosyalizminin kanunlarına ve onun ruhuna (programına) teslim olmayı getirmiş, kendi proletarya sosyalizmi ideolojimizi gömmek kaçınılmaz olmuştur. Birleşme : bir meydan savaşının sentezi sonucu değil, dağınık bir hareketin bir kısmının teslim olmasıdır. Elbet teslim alan, ganimetini tasarruf hakkına sahiptir. Ve yenik savaşçı da ona tabidir. 


«Bu sonuca ise, şu iki ana halkanın ihmalinden varılmıştır : 1 — Prensipte, program sapıklığı “düzeltilebilir” görülmüştür. 2 — Pratikte, reorganizasyon halkası “İlerleme”nin oldu bittisine feda edilmiştir. Bunların önüne bizler “uluslararası harekette bölücü olmamak” telaşını ve “TKP” ile Dr. 


.Hikmet Kıvılcımlı'nın ayrılmaz bir bütün olduğu 


soyut gerçekliğini geçirdik. Elbet bu iki gerekçe de pratik, hayatın önümüze koyduğu somut verilerle yapılan bir değerlendirmenin sonucu değildir, 


«“İlerleme” önümüze kendi bayrağını, yani programını açmışken buna değişebilir umursamazlığı ile yaklaşıldı. Böyle yaparak karşımızdaki eğilimin burjuva sosyalist karakterini örtmüş, önemsememiş oluyorduk. Sınıf, zümre zemini yerine ve onun önüne “komünist” kelimesini ve sözde “tarihi” olmasını geçirdik. Böylece Gotha birleşmesinde Marks'ın en az yüz yıl önce yaptığı uyarıyı dikkate almamış olduk. 


«Eğer onlara, ilkeler üzerinde pazarlığa girişilmeyeceği daha başından söylenmiş olsaydı, bir hareket programı ya da ortak hareket için bir örgütlenme planı ile yetinmek zorunda kalırlardı.» (Marks) 


Bizde ta başından onlara “program düzeltilebilir” diyerek ilkeler üzerinde pazarlık yapılabileceğini söyledik. Onlar da bu pazarlığa kendi ilkeleri- nin kabulü şartı ile razı olacaklarını her seferinde bildirmişlerdi. Böylece girişilen pazarlıkta baştan yenilmiştik. 

«Yeni bir TİP olayıyla mı karşı karşıyaydık? 
Babıali karması bir program olmasına rağmen, onun altında bulunmak o zamanlar pratikçe gerçekleşmişti. Ve pratik gelişimin sonucu TİP'i, ideolojik meydan savaşının gerçekleşebileceği alan haline getirmişti. Oysa 1975'te durum bambaşkadır. 1965' ler yaşanmış ve eğilimlerin sınır çizgileri kesinleşmiş ve durum kendini partileşmeler biçiminde göstermiştir. “Atılım” yapan “İlerleme” yeni bir TİP olayı değildi, ama böyle görmek istedik. Çünkü, TİP döneminde o zamana kadar gerek olaylarca üstü örtülmüş gerekse yeni filizlenen eğilimlerin ayrışma dönemiydi. 1975 dönemi ise, bu ayrışmaların mantık sonucu olan partileşme dönemiydi. Yani değil iki dönemin benzerliğinden bahsetmek, tam -tersi bir gelişme olduğundan birbirine karakterce zıt iki dönemdirler, 


«İşte, Türkiye'yi derinlikle sınıf yapısıyla değil de görüntüleriyle kavrayan reel politikaya dayalı, bu temeller üzerine inşa edilmiş olan program, en kör göze batarca ortada durmasına rağmen bizler “uluslararası hareketi bölmeme” niyeti ile- bu bataklığa biraz da “bilerek lades” örneği yöneldik. 

«Öte yandan, pratikte, reorgonizasyon, yani bir bakıma 12 Mart'ta bırakılan yerden değil de, oldu bittilerin peşinden devam ettiğimiz için en can alıcı halkayı, atlamış, olduk. Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın reorganizasyon teklifi ile kendisinin “İlerleme”den ayrı olduğunu israrla belirtirken, bizler bunun tersini ispata çalıştık, Yayın organlarında açıkça reorganizasyon teklifinden dolayı “likidatörlük”le suçlanan Dr. H. Kıvılcımlı'nın bu teklifini, soyut bir parti ismine feda ettik. 


«Bütün bunların sonucunda ise, bizler enerji ve gayretimizle sekter ve entrikacı olan “İlerleme” siyasetine itibar kazandırdık. Bütün enerjimiz onların değirmenine su taşıdı. Şimdi bu “bataklıktan çıkıştan” ilk planda onlar güçlü —bizim kazandırdığımız itibar sayesinde— bizler ise, iki yıl silahsız savaştığımızdan dolayı zayıf ve dağınığız. } 

«Ve geçen iki yıl bütün enerji ve gayrete rağmen, eğer proleter yapımızı koruyorsak “İlerleme” siyaseti içinde tecrite uğramamak ve sonunda püskürtülmekten kaçınılamıyacağını göstermiştir. 


«Şimdi 12 Mart sonrasının denenmemiş görünen aslında 50 yıldır 2. katagori oluşlarıyle denenmiş olan, bu eğilimi kendi deneyimizle tanıdık. İşçi sınfı içinde sendikalizme, sendika ağalarına tutundukları, pratik politikada sıkı bir CHP takipçisi oldukları, 141 - 142: bahanesi ve “komünist” mazeretiyle, açık döğüşten kaçıp, entrika, dedikodu, ahbap çavuşluk üzerine ilişkileri temellendirdiklerini daha iyi kavramış bulunuyor»uz. (Eleştiri) 

Buna karşın “İlerleme” bizlerin bu bataktan çıkışını bugüne dek gizlemeye çalıştı, çalışıyor. Onların bu saray entrikasını da bozacağız. Burjuva sosyalist 2. katagori karakterlerini deşifre etmek, takınmış oldukları “İşçi Sınıfı Partisi” veya “Komünist” maskesini emekçi halkımızın ve işçi sınıfımiızın içinde ve önünde yüzlerinden söküp indirmek boyun borcumuzdur. : 

Hiçbir burjuva oyun ve entrikası, öldürtme tehditleri, bizi, inandığımız Eneski Sosyalizm zeminin- de işçi sınıfı bayrağını yükseklerde dalgalandıran Vatan Partisi'nin açmış olduğu İkinci Kurtuluş Savaşı yolunda kararlılıkla yürümekten ve işçi sınıfımızın kurtuluşu için savaşmaktan alıkoymayacaktır. Bu bayrak altında emekçi halkımızın vefakâr evlâtları olduğumuzu bir kez daha dosta düşmana göstereceğiz. 


NEDEN VATAN PARTİSİ? 


İşçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın takdirine ve onayına sunduğumuz otokiritiğimizin (öz - eleştirimizin) kendisi aynı zamanda Vatan Partisi'ne yönelişimizin açık gerekçesidir, Bu bakımdan uzun sözün kısası : Vatan Partisi saflarına yöneliş aslında bir zemin değiştirme değil, bir hatanın telafisiyle eski zemine dönüştür. s A 

Bir yandan “İlerleme” siyaseti ile pratik, prensip ayrılıklarımızı çevremize yayarken, öte yandan iki yıl Vatan Partisi'nden kopukluğumuzu gidermek için çalışacağız. Bu “kırklar meclisi”nde tek 'can kalsak dahi, emekçi halkımız için son nefesimize kadar savaşmayı başta gelen görev bileceğiz. 


YAŞASIN VATAN PARTİSİ! 


YAŞASIN EMEKÇİ HALKIMIZIN 
İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞI. 


Haydar DİKME 
Recep GENÇ 
Ercüment TOKER 
19 Haziran 1978 
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Sovyetler Birliği halkları halkımızın 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
Birliği Türkiye için tehlike değildir” dedi. Parababaları Ecevit'e : “Komünist!, yurdumuzu Sovyetler Birliği'ne satıyorsun” diyebildiler 


mi? Diyemediler, çünkü : 


Birincisi : Türkiye halkı artık bu masalları dinlemiyor. İkincisi: Yıllar boyu Türkiye yoksul halkının kanını, iliğini emperyalistlere peşkeş çeke çeke yurdumuz” öylesine bir azgın bunalıma düşürdüler ki, bu vatan satıcılar, bugüne kadar Sovyetler Birliği'ne küfür 


siplenmiş olurlar. Bir de işin diğer yanı emperyalizmin kendi içinde gelişen buhran, bu kadarcık kaçamaklara istese de istemese de göz yummasını kaçınılmazlaştırıyor. 

Menderesin dramını, Demirel'in komedisini hatırlayalım, ABD'nin desteği ile Menderes iktidar olduktan sonra kendisini bunalımdan 


TEKSTİL'de oynanan oyunlar ve Devrimci muhalefet 


kurtarmayan ABD'ye blöf ve şantaja başlamıştı. Sovyetler Birliği'ne gideceğini ilan etmişti. Bu blöfünün ardından uçak kazasından tesadüfen kurtuldu. İpe çekilmekten ise tesadüfen kurtulamadı. Ya De- 


dersini almamış olacak ki, Sovyetler Birliği'ni ziyaret etme lafı edince ağababalarını kızdırıverdi. İpten kellesini, şapkasını alıp kaçarak zor kurtardı. Ecevit bu deneyleri iyice sindirmişe benziyor. Önce emperyalistlerle bağımlılığımızı pekiştirdi. NATO'ya bağlılığımızı beş vakit ezan okur gibi okudu. Ondan sonra, alkışlarla Sovyetler Birliği'nin yolunu tuttu. 


etmelerine rağmen, şimdi ettikleri küfürleri yalama pahasına “'aca- 


ba üç-beş kuruş alıp ta şu bunalımda nasiplenebilir miyiz?” diye 


düşünüyorlar. 


Bugüne kadar “bölücülük”ün, “anarşi'nin kaynağını Sovyetler Birliği'nde arayan burjuva basını, Ecevit'in gezisini öve öve bitiremiyor. Küfür, karalama işini finans - kapitalin “sol” görüntülü Ay- 


dınlık gazetesine yaptırıyorlar. 


Ecevit'in Sovyetler Birliği gezisi emperyalist dünyadaki gelişme- 


lerden bağımsız mıdır? 


Elbette değildir. Ve Türkiye emperyalist ülkelere göbeğinden bağlı kaldıkça da olamaz. Bir kere CHP, finans - kapitalistlerle uzlaşarak hükümet olduktan sonra finans - kapitalin siyasetine tamamen bağlı olarak davranmaktadır. Bunalımın derinliği CHP'nin reformist çözüm önerilerini dışlamaktadır. CHP'li bir hükümet tamamen parababalarının istek ve emirlerini uygulamaktadır. Sovyetler Birliği gezisinden önce uluslararası para şirketleri ile anlaşıp varımız yoğumuz ipotek edilmiştir. ABD, Almanya ziyaret edilip el - etek öpülmüş, yerli finans - kapitalistler adına sadakat yeminleri ve anlaşmalar yapılmmıştır. Bu kadar kulluktan sonra artık emperyalist ağababalar da, yerli parababaları da “solcu” Ecevit'in bu kadarcık solculuğuna göz 

` yumabilirler. Ayrıca yummaları da gerekir. Çünkü, hem halk Ecevit’ in uygulamaları karşısında ““solcu”luğunu böylece unutmaz, hem de Ecevit'in “solcu” misyonu ile Sovyetler Birliği'nden birkaç kuruş na- 


GEZİ NELER SAĞLADI? 


Bugün emperyalizm dünya barışını tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya barışının korunması, insanlığın önünde duran en önemli görevdir. Bu görev, başta Sovyetler Birliği olmak üzere, tüm sosyalist ülkelerin ve dünya sosyalist hareketinin aktif bilinçli bir mücadelesiyle başarılmaktadır. İşte Ecevit'in gezisi bu gerçeği bir kere daha kanıtlamıştır. Sovyetler Birliği'nin dünya barışının korunması ve geliştirilmesi için ne denli çaba sarfettiği görülmüş, ortak siyasi belgenin temelini bu konu oluşturmuştur. Emperyalizmin savaş kışkırtıcısı yüzü Türkiye halkınca, gezi boyunca Sovyetler Birliği'nin gösterdiği yakın dostça ilgi ve dünya barışına verdiği önem sonucu görülmüştür. Bu en önemli kazançtır. 


Halkımız lâfa değil somut işe bakar. Bu güne kadar emperyalist ülkelerin “dostluk” kisvesi altında yaptıkları, mallarımızı yok pahasına satın alan, kendi malını değerinin üstünde fiatla satan ticaret sömürüsü, “montaj” sanayi yardımı ile sanayiimizi baltalamaları artık daha iyi görülmektedir. Ve yine Sovyetler Birliği'nin ağır sanayiinin gelişmesine hizmet eden ekonomik yardımlarının değeri daha iyi anlaşılmaktadır. İşsizliği yok edecek, pahalılığa son verecek ağır sanayiin kurulmasında gerçek dost Sovyetler Birliği'dir. 

Tek sözle, Sovyetler Birliği'nin halkımızın gerçek dostu olduğu görülmüştür. Bu dostluğun gelişmesini, pekişmesini “Komünizm” tüccarları ve CIA “sosyalist”leri engelleyebilirler mi? 


mirel? 1970 yılı aniden anti-emperyalist kesiliverdi. Menderes'in 


(Baştarafı 6. Sayfada) 


Genel Merkez'e karşı mücadele için değil, kendi tabanını kaybetmemek ve oy toplamak için Tekstil Sendikası Genel Merkezi önünde çadır kurmuşlardır. 


Bu çadırlara bakılırsa amaçları tasfiyeciliğe karşı olmak ve olmıyan şube kongrelerinin olmasını savunmak. Gerçeklere baktığımızda ise Topkapı ve Mahmut Paşa şubelerinde tasfiyeciliği yapan, Bakırköy şubesi ikinci kongresinde kongreyi 
Genel Merkezle birlikte erteletip çoğunluğu tasfiye eden, Bursa şube kongresinde CHP'li gibi gözüküp 
Genel Merkez ile birlikte Vatan 
Parti'li ve TİP'li işçileri listeden silen yine bu çadırcılardır. 

Kongreleri Genel Merkezle birlikte erteletenler yine bunlardır. Be yoğlu'nda, Edirne'de yapılan ihraçlardan sonra niye direnmiyorlar da bu insanlar, Bakırköy şube kongresi sırasında direniyorlar. Gayet açık oy dilenciliği yapmak için... 


Ama artık işçiler gerçekleri görüyorlar. Eğer işçileri çok bilinçsiz sanıyorlarsa kendilerini aldatıyorlar. 


Sosyalistlerin Genel Merkez Yü rütme ve yönetimine gelmesini savunan DİSK TEKSTİLDE DEVRİM- 


Cİ BİRLİK GRUBU bu güne kadar örgütün bütünlüğünü ve demokratik olarak kongrelerin yapılmasını savunmuştur. Edirne kongresinde ken dilerinden 8, İlerlemeden 3 kişi ihraç edildiği ve İlerleme 7 oy ile kongreyi kazandığı halde sırf kong relerin yapılmasını engellememek için kongreye itiraz etmemiştir. Ve bu güne kadarki eleştirilerinde örgüte zarar gelmemesine dikkat etmiştir, 


ÇADIRCILAR ve Genel Merkez sendikadan ümidi kestikleri için sendikanın dağılmasını da istemektedirler. Genel Merkez elinden geleni ardına koymamakta, İlerlemeciler ise bir yandan sendikayı mahkemeye teslim etmek için uğraşırken bir yandan da devrimci şube başkanlarını yalan ve iftira ile yıpratmaya çalışmaktadırlar. ÇADIR- 
CILARIN buradaki amacı DİSK'e bağlı Keramik - İş'e rağmen Beton 
-İşi Asis'in karşısına Ağaç -İşi kurdukları gibi Tekstil'e rağmen bu işkolunda ayrı örgütlenmeye gitmektir, daha sonra da ayrı konfederasyon kurmak niyetindedirler. 
Her şeyde olduğu gibi yaptıkları zorlu mücadele yerine işin kölayına kaçmaktır. Onlar için işçi sınıfının bölünmesi önemli değildir. Onlar için önemli olan küçük de olsa bir dükkân sahibi olmaktır. 


Sendikayı bu bunalımdan ve sapık eğilimlerden bugün için ancak 
DİSK - TEKSTİLDE DEVRİMCİ 
BİRLİK GRUBU'nun yönetime gelmesi ve işçi sınıfı prensiplerini hayata geçirmesi kurtaracaktır. 


DİSK NEYİ YAPMAMALI? 


Son durumda DİSK, Tekstil Sen dikasına el koymuştur. Bu sevindi: ricidir, Ama bildiride Genel Kurulun 26 -27 Temmuz'da DİSK güven liğinde yapılacağı, yapılmıyan. şube kongrelerinin ise yapılması için çalışılacağından bahsediliyor. 


Burada kaypak bir ifade vardır: yapılması için çaba sarfedilecekmiş. Bizce çaba sarfetmekten öte Tekstil Sendikasında tabanın temsil edilebilmesi ve sendikanın tamir edilemiyecek yaralar almaması için ertelenen şube kongreleri, mutlaka DİSK güvenliğinde yapılmalıdır.. . 

Yoksa bu güne kadar gerici Ge nel Merkezin çeşitli manevralarla başaramadığını DİSK yapmış olacaktır. Bu da DİSK'e zarardan başka bir şey getirmez. VAN 


DİSK - TEKSTİL'DE 
DEVRİMCİ BİRLİK 
GURUBU'ndan 
VATAN PARTİLİ - 
İŞÇİLER 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ti si "rr EZ YARN 


SOSYALİST 


Tüm sosyalistler ortak davranışa geçmelidir! j 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
RANIŞI! Sosyalist parti ve eğilimler bu yola girmezlerse, sadece demeçler verip protestolarda bulunarak, gerçekte olaylara seyirci kalacaklardır. 

Daha geçen sayımızda DİSK'e bağlı BASIN -İŞ Sendikası Genel 
Yönetim Kurulunun bu konuya ilişkin olarak aldıkları kararları yayınladık. Kararlardan birinde DİSK 
Yürütme Kurulundan şu somut taleplerde bulunulmakta idi : 

“1 — DİSK Yürütme Kurulu, 
Hükümet yetkilileri ile yaptıkları görüşmeleri DİSK üyesi işçilere, tüm işçi sınıfına ve kamuoyuna açıklamalıdır. 

2 — Ücretlerin dondurulması ko 
nüsuhda hükümetin girişimlerin tar tışılması için (...) DİSK Genel Temsilciler Meclisi toplantıya çağırılmalıdır.” 


Sadece bu iki konuda tutarlı adım atılabilse, işçi sınıfımıza karşı hazırlanan tuzaklara karşı mücadele sağlıklı bir yola girebilir. Sosyalist parti ve eğilimlerin sadece bu iki konuda bir işbirliğine girmeleri hayati bir önem taşımaktadır. 
Bu DİSK'in içişlerine karışmak, örgütsel bağımsızlığını zedelemek değildir. Sosyalist parti ve eğilimler, üye ya da sempatizanlarını bu doğrultuda mücadeleye sevkedebileceklerdir. Bu uğraşta aktif görevi bu parti ve eğilimlerin aynı zamanda 
DİSK üyesi işçi ve sendikacı üyeleri, sempatizanları üsleneceklerdir. DİSK üyesi diğer bazı sendikaların yönetim organları da Basın - İş'in kararları doğrultusunda kararlar alabilir ve bunlar uğruna mücadeleye girişebilir. Tabanda bu hedefler doğrultusunda imza kampanyaları açılabilir. Sendika yöne- 


G.DİMİTROV 


(Baştarafı 2. Sayfada) 
ga konularını çözümler, 

— Dimitrov işçi sınıfının bu dev gibi politik sorunların üstesinden gelebilmesi için işçi sınıfının. politik örgütünün ağır gö revlerine dikkat çeker. Çünkü 
“gerçekte İşçi Sınıfı Birleşik Cephesinin başlatıcısı, örgütleyicisi ve itici gücü sadece Komünist Partidir.” “(...Jİşçi sınıfının savaşında, önderliği Komünist Parti kazanmalıdır. Bunun için de, komünistlerin önderliği hakkı laf ebeliği yapmak, 


D her gün kitle çalışması yaparak ve tutarlı bir politika izleyerek 


© — emekçi kitlelerin güvenini kazan 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mak gerekir.” 


“İşçi Sınıfının Politik Birliği” başlığı... altındaki ; bölümde Dimitrov, eylem birliğini, ittifakı, Birleşik Cephenin kurulmasını, 
“aynı örgütte politik birliğin sağ lanması” gevezelikleri ile engellemeye, geciktirmeye kalkışan- 


T birleşmeyi önermek, taşıma 


suyla değirmen döndürmeye çabalamak demektir.” 


İşçi Sınıfı Partisi içinse, siyasal birlik meselesi bir taktik değildir. 

Dimitrov, raporunun sonunda, “Birleşik Cephe geliştiği oranda” artacak “sağ oportünizm” tehlikesine de işaret eder. 
“Birleşik Cephe taktiklerinin, 


Sosyal demokrat işçileri komü- 
© nist politikanın doğruluğuna inan 


dırmak we reformcu politikanın yanlış olduğunu göstermek için kullanılan bir yöntem olduğunu da unutmamalıyız.” der ve bu 


yöntemin “Sosyal . Demokrat ideoloji ve uygulama ile uzlaşmak” olmadığını belirtir. 

© Bundan 40 küsur yıl önce söylediği bu sözler Dimitrov'un günümüz Türkiye'sinde nasıl anılması ve anlaşılması gerektiğini gösteriyor. 


Vatan Partisi, İşçi Sınıfı Par tisi olma sorumluluğunun gereği olarak, 40 küsur yıl önce Dimitrov'un sözlerinde somutlaşan uluslararası işçi sınıfı hareketinin devrimci deneylerini bilince çıkararak, ittifaklar meselesinin üzerinde olanca dikkat ve kararlılıkla ısrar ediyor. Vatan Partisi'nin günümüz şartlarında faşizmin geriletilmesi ve işçi sınıfı öncülüğünde tüm halkın demokratik devrim mücadelesinin daha ileri hedeflere vardırılması için öngördüğü SOS- 
YALİSTLER ARASI BLOK ya da bir diğer ifade ile DEVRİMCİ 
DEMOKRAT BLOK canalıcı bir ittifaklar problemi olarak önümüzde duruyor. Sosyalistler ara 


“si bir-BLOK “oluşturulması; dev- 


rimci güçlerin İTTİFAKLAR 
PROBLEMİ'nin ANA HALKASI olarak öneriliyor. 

Vatan Partisi, Sosyalist Par ti ve Eğilimlerin somut bir prog ramda bir araya gelmelerini ve daha da ötede örgütlü bir dayanışma içine girmelerini içinde bulunduğumuz şartlarda canalicı sorun olarak görüyor. İçinde bulunduğumuz şartlar nelerdir? 
Bunların başında Türkiye'nin nisbeten istikrarlı bir burjuva demokrasisini sürekli ayakta tutmayacak, çökkün, bunalımlı ekonomisi gelir. Bunun yanısıra politik planda Finans - Kapitalin 


ticileri, etkin baskı unsurları olarak işçiler davranışa geçirilebilir. İşyer lerinde bu amaçla komiteler oluşturulabilir, örgütlenmelere girişilebilir. Bütün bunlar imkânsız değildir. 
Elbirliği ile ele alınabildiği takdirde konu, DİSK tabanına, daha da ötede tüm işçi sınıfına maledilebilir. İşçi sınıfımız sosyalistlerin böyle bir dayanışma içindeki ortak dav ranışlarını sevinçle karşılayacaktır. 
Dağınıklığın yarattığı moral bozukluğu olumluluğa sıçrayabilecektir. 
İşçi sınıfımıza karşı hazırlanan tuzaklara karşı sadece demeç vermek, protestoda bulunmak yeterli değildir diyorsak, bu adım atılmalıdır. Vatan Partisi'nin konuya ilişkin kampanya çağırısı, bu bakımdan büyük önem taşımaktadır. 
Bunlar yapılmazsa Ecevit Hükümeti, işçi sınıfının ekonomik mücadelesini “fedakârlık”, “bunalım- 


uzun vadeli çözümler bulamayışı, istikrarsız ve sık sık değişen hükümetlerle durumu idare- ye çalışması kendisini gösterir. 


Bu temel ekonomik ve politik gerçekliğin yanısıra, son 6 
ayda “halkın umudu” CHP'nin hükümet oluşu ve Finans - Kapitalin dikte ettirdiği tedbirleri her şeye rağmen uygulamaya koyuşudur. Özünde işsizliği - pahalılığı yok etmek, sanayileşmek için CHP'ye umut bağlamış emekçi yığınlar, gerçek demokrasi yolunda örgütsüz - parolasız - dövüşsüz kaldıkları sürece faşizmin yedek gücü olmaya adaydırlar. Tek tek hiçbir devrimci partinin, gurubun, çevrenin gücü, bu olumsuzlukları aşmaya yetmez. Birlik en canalıcı sorun olarak kendisini —gör mek isteyenlere— dayatmaktadır. 

Vatan Partisi'nin 22 -24 Ni san 1978 tarihlerindeki Olağanüstü Kongresi özellikle ittifaklar 


konusuna eğilerek, Sosyalistler- r “arası Bloku “dayatan ülke ‘garte “larını tesbit etti. Vatan Partisi’ 


nin ittifaklar politikasını ortaya koydu ve tüm sosyalistlere bir 
Çağrı'da bulundu. 


Vatan Partisi'nin Olağanüs- ` 


tü Kongresinden hemen sonraki politik olaylar, Sosyalistlerin or 


tak bir program etrafında bir 


blok oluşturması teklifinin canalıcılığını bir kez daha kanıtladı: 


Ecevit hükümetinin varolan işçi haklarını kısıtlayarak işçi ücretlerini dondurma girişimleri karşısında, hükümet işverenler, 
TÜRK - İŞ yöneticileri, DİSK yö: 


Kamboçya 


Vietnam çatışması mı? 


(Baştarafı 2. Sayfada) 


lizm- Çin ortaklığı, zaaflarından yararlanarak, 


Kamboçya'yı Vietnam'a, dolayısıyla Sosyalizme 


„ve Sosyalist Dünya'ya karşı koç başı olarak . kullanma çabasındadır. Uzun süredir Çin ve - Emperyalizm ağız birliği etmişçe Vietnam hal- 
'kını saldırganlıkla suçlamaktadır. Ve Kamboç- 


ya halkına gizli düşmanlıklarını “dostluk” maskesi ile örtmektedirler. Şayet Kamboçya Emperyalizm - Çin ortaklığının içyüzünü kavraya- 


maz, Vietnam'ın defalarca uzattığı dostluk elini geri iter, “sorunların kardeşçe çözümü” önerilerine kulak asmazsa Uzak Doğu'da durum yeniden tehlikeli boyutlar kazanabilir. Emperyalizm Vietnam'da, Kamboçya'da kaybettiğini, yeniden kazanmak için, her şeyini vermeye hazırdır ve şimdi Çin gibi bir de müttefiğe sahiptir. Kamboçya bugünkü durumu ile Çin ortaklı Emperyalizmin bu cinayetine maske olarak kullanılabilirse. Bundan en az Vietnam kadar kendisi de zararlı çıkacaktır. 


Şimdi yapılacak şey, Çin - emperyalizm ortaklığının oyunlarına, kışkırtmalarına gelinmemesidir. Kamboçya, Vietnam'ın dostluk elini tutar, sorunların kardeşçe çözümü yolunu seçerse, insanlık düşmanları, barış düşmanları 
1973 tokadından daha büyüğünü yiyecektir. 


«YUNANİSTAN'IN 
NATO'DA BIRAKTIĞI 
BOŞLUĞU» MU 
DOLDURUYORUZ? 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Ne diyelim : Böyle “anti - emperyalist”, “ulusal burjuva” politika güden Ecevit'i Allah “UDC'de birleş”tirsin!.. 

İkincisi : ABD emperyalizmi, Türkiye kamuo- 


m m 
— 


KEMA PEAK 


he İİK, Va e a s8» 


yunda gelişen, ambargo yılan hikâyesi ile daha da kabaran, Amerikan aleyhtarlığını nötralize edebilme kaygusuyla “komutanlık devretme” törenleri düzenliyor. 

Üçüncüsü : Emperyalizmin tutkun gönüllüsü “an ti - emperyalist” makyajlı Ecevit de, "Sovyet tehdidi yoktur” gerçeğini ağzından kaçırdıktan sonra, 


halkta ve orduda gelişip güçlenen ulusal bağımsız- , 


hık ve Sovyetler Birliği ile dostça ilişkiler kurulmaş isteklerinin önüne geçmek için NATO'culuğa Sariliyor. K: 
Halkımızın gönlü ulusal bağıyağızığımıza ve Sov- 


yetler Birliği ile dostluk politikasına doğru çağıl 


çağıl akıyor. Ecevit, NATO'cularla “komutanlık devir - teslimi” törenleri yle, NATO'nun boşluklarını doldur”ma gönüllülüğü ile akan suyâ kilit vurmak 


istiyor. Biri' öp su, çağlayana dönüşünce ne yapace” 


È 


dan çıkış çaresi” gibi “tatlı” laflarla, —şimdilik de olsa— engelleyebilecektir. Geniş işçi yığınları 2- 
3 yıllık, düşük zamlı toplu sözleşmelerle yetinmek zorunda kalacaklardır. Belki ortada sadece AP'li, MHP'li sendikacıların, işçi sınıfının hoşnutsuzluğunu sömüren, yozlaştıran “keskin” uzlaşmaz grevcilikleri kalacak. Şimdiden bunun da provaları yapılmaktadır. O durumda ise DİSK üyesi işçiler bile yol gösterici olamayan sosyalist parti ve eğilimlerin, AP'li, MHP'li sendikacıların tahakkümü altındaki işçilerin ekonomik mücadelesine ancak seyirci kalacakları muhakkaktır. 

Bugün yukarıda belirtilen somut hedefler uğruna atılacak bir ortak adım, kısa vadede son derece olumlu sonuçlar doğurabilir. “Laf”ın yerini “iş”in almasını istiyorsak bir an önce davranışa geçmeliyiz. 


“U ANIYORUZ 


neticileri, hep İŞ yaparken, sosyalistler sadece LAF yaptılar. 


Bir diğer küçük (!) olay: Birlik ve dayanışmanın devrimci partiler, kuruluşlar, örgütler için en yakıcı sorun olduğu şu günlerde “DİSK - İGD ile ilişkilerini askıya aldı”, —işçi sınıfı sosyalistleri ile olayın muhatapları dışında— hiç kimsenin sesi çıkmadı. “Dünya bizim elimizde batsın” diyen küçük dükkâncı rekabet anlayışının sosyalist ortamımıza ne kerte egemen olduğu görüldü. 


Dimitrov'un “Faşizme Karşı 
Birleşik Cephe” adlı kitabı kimbilir kaç baskı yaptı Türkiye'de? 
Hangi sosyaliste sorsanız Dimitrov'un ittifaklar problemini doğru koyduğuna gözünü kırpmadan yemin eder. Ama, Türkiye’ 
de Devrimci Cephe'nin şu aşamada en acil sorunu olan SOS- 
YALİSTLER ARASI BİR BLOK oluşturma yolunda, sosyalistle- 


faşizmin © engellenmi ağır sorumluluk işçi sınıfı sosyalizminin omuzlarındadır. Faşiz min zaferini engellemenin mümkün olduğunu ise Dimitrov, bundan 40 küsur yıl önce söylemişti. Faşizm, mukadder akibet değildir : 


“İşçi sınıfının etkin savaş» 
çiları olan bizler, milyonlarca işçiye işkence çektiren şu soruya cevap vermek zorundayız: Faşizmin zaferi engellenebilir mi? 
Nasıl? Ve işte milyonlarca işçiye cevap veriyoruz : Evet yoldaş lar, faşizme giden yol kapatılabilir; mümkündür bu. Bize bağlıdır bu, işçilere, köylülere ve çalışan bütün insanlara.” (Dimitrov; ......) 


Sömürgeleşmeye 


çer Yaptığınız iş reformist ve gangster pendi; 


s in kuyruğuna takılmáktir. D anake Baştürk bir sendikacıdır. 
için aidatı kesilen ve seçimlerde oyu öl bir si 


«BAĞIMSIZ TÜRKİYEynin 


“DİSK GENEL BAŞKANINA 


BAKIŞTAKİ SAŞILIĞI 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
katılma isteklerinde samimi ve tutarlı değiller. ; © 

Şöyle ki: Maden-İş'li işçiler gizlice geti £ leri “görevli gömlekleri”ni giyerek salonun giriş ki pısını dahi tutabilmişler. Bu durumda onların geceye katılmaları bir sorun olmaktan çıkmış demektir. 
Haydi bu olayı olmamış sayalım. Gerçekten geceye katılmak için gelen işçi ve gençlerin kararlı baskısı ve protestosu karşısında hiç bir DİSK Yürütmesi onları içeriye almamada uzun boylu direnemezdi. 
Ama İGD'li gençler ve onların etkisindeki Maden - İş'li işçiler katılmakta pek istekli ve israrlı olmadıkları için, küçük bir yaygara yapıp, çekip gittiler ve akıllarınca bütün suçu DİSK Yürütmesine yüklettiler. 

Gecede olup bitenler kısaca bunlar. DİSK Yürütmesi güya ilerleme dışındaki siyasetlerden yana görünerek onlara davetiye dağıtıyor, ilerlemeyi dışlyor. Onun etkisi altındaki işçilerin geceye katılmasına engel oluyor: oyun; sosyalist çizgi ve siyasetleri birbirine karşı kullanmak ve en sonunda DİSK Yürütmesinin taktiğine destek olan sosyalist grup ve Partilere de bir tekme vurmak. Ama dostumuz Bağımsız Türkiye bu oyunu görmez veya göre göre bu oyuna çanak tutar. 

.Bağımsız Türkiye bununla kalmaz, DİSK Genel Başkanı A, Baştürk'ün konuşmasını öve öve bitiremez. Onun “işçi sınıfının ideolojik ölçüleriyle doğru olan bu çapta” bir konuşma yapmasına şaşanlar oldu, derken aslında kendi şaşkınlığını ifade eder. 

“İşçi saflarından gelme bir sendika liderinin kitlenin nabzını elinde tuttuğu sürece kendini aşması ve sosyalizme yaklaşması doğaldır.” diyerek “eski bir CHP'li” olan Baştürk'ün kendinden “beklenen böyle bir atılımı” nasıl yaptığı izah edilir. Bütün sendika liderleri ve beyleri kendilerinin “işçi saflarından” geldiklerini söylemeye bayılırlar. Onu söyleyerek işçilerin güvenini kazanmaya çalışırlar. 
Ama Türkiye gibi ülkelerde asgari ücretle talim eden nice işçilerin sendikacı olur olmaz bırakınız sınıfını, dünyayı gözünün görmediği çok görülmüştür. 
Halil Tunç da işçi sınıfından gelmedir ama bir numaralı CIA ajanıdır... Demek istiyoruz ki sendika liderlerinin bir zamanlar işçilik yapması hiç te önemli değil. 

(“Bağımsız Türkiye” Baştürk'ün işçi kitlesinin “nabzını” elinde tuttuğunu ve bunun da bir olumluluk; hatta A. Baştürk'ün bilimsel sosyalizme atlamasının bir nedeni olduğundan bahsediyor. A. Baştürk'ün “kitle nabzını” kitlelere “nabza göre şerbet (burjuva sosyalizmini) vermek” için elinde tuttuğunu görmemek ve bu olumsuzluğu olumlulukmuş gibi göstermek ne söylediğini bilmemektir. Ne söylediğimizi biliyoruz diyorlarsa bizim cevabımız şu ola- 


se 
“O'nun ] 


rüden başka bir şey değildir. Kaldı ki gangster ve 


. veya, bilinçsiz . yapılmış 
: DİSK Yürütmesindeki (sendikalizm + parlamente- | 


SAYFA : 5 


reformist sendikacılığın; işçi sınıfını kendi ideolojisi ile buluşturmama gibi. bir de tarihsel görevi vardır. Bütün bunlar bilindiğine göre “kitle nabzı- nın” Baştürk'ün “elinde” olmasından dem vurma- nın ne menem bir şey olduğu ortaya çıkıverir.) 
Böyle yukardan sollamalar yapılarak sosyalist siyaset mi yapıyoruz zannediliyor? Sosyalist siyaset yapmaya kalkan bir yayın organı herşeyden önce 


şeylerin ve olayların niteliğini doğru tesbit etmesi ` 


gerekir. Bu yapılmadan sosyalist siyaset yapılamaz, 


“bocalamalardan ve tutarsızlıklardan kurtulunamaz. 
- “Bağımsız Türkiye”nin düştüğü durum budur. A. 
“Baştürk'ün ve DİSK Yürütmesinin niteliğinin ne ol 


duğu doğru tesbit edilmeden onların konuşmalarına bakarak alkış tutar. 


Bugün DİSK'in geldiği nokta da, DİSK Genel Başkanlığına ve yürütmesine gelen kişiler Sosyalisi geçinmeden edemezler. Onlar istedikleri kadar keskin konuşsunlar, onların sosyalizmlerinin burjuva sosyalizminden başka bir şey olmadığını biliyoruz. 
Bugünkü DİSK “Yürütmesinin sosyalizmi en hoşgörülü deyimlendirme ile sendikalizm--parlemenuerizm- den başka birşey değildir. DİSK başkanının ve yü rütmesinin bu niteliğini hiç unutmamamız gerekir “Bağımsız Türkiye” DİSK'in Yürütmesinin bu niteliğini atlayarak övgüler düzmekte en sonunda gerçekleri tepetaklak ederek Burjuva -Sosyalizmine kuyrukçuluk yapmakta. Yazılan şu satırlar burjuva sosyalizmine kuyruk olmanın en somut belgesidir. 

“DİSK Genel Başkanından da beklenen böyle bir atılımı göstermesi, işçi suufı hareketini eninde sonunda bir burjuva partisinden başka bir şey ol mayan, üstelik şu anda çeşitli etkenlerle bir hayli sağa kaymış. bulunan bir CHP'nin kuyruğuna takma yolundaki girişimlere karşı çıkmasıdır.” Bu ne dediğini bilmez cümlenin şifresini çözdüğümüzde şu anlam ortaya çıkar ; Eski bir CHP'li olan A. Baştürk kendisinden “beklenen atılımı göstermiş” ve işçi sınıfı hareketini “eninde sonunda bir burjuva par- 


tisinden başka bir şey olmayan (...) CHP'nin kuy- . 


ruğuna takma yolundaki girişimlere karşı” çıkmıştr. Demek A. Baştürk ne keskin devrimci imiş te bizim haberimiz yok. İşçi sınıfı hareketini burjuva 


partisi CHP'nin kuyruğuna takma girişimlerine Baş: 


türk karşı çıkmış. (!) Gerçeklerin böyle olmadığını gözümüzün önünde olup biten olaylar göstermekte- 


lee | dir. “Bağımsız Türkiye”ye son bir örnek vermek | © istiyoruz. Hükümetin işçi ücretlerini dondurmak için * uzun süreden beri DİSK ve TÜRK-İŞ yöneticileri ile 


gizli görüşmeler yürüttüğü biliniyor. Baştürk'ün çeşitli zamanlarda Başbakan Ecevit'le yaptığı görüşmelerden sonra “hükümetle görüş birliği içinde olduğunu açıkladığını” hemen herkes hatırlar. Ve nihayet Hükümetin işçi ücretlerini sınırlama adı altında geriletme ve işçileri aç susuz bırakma politikasını uygulaması karşısında DİSK yöneticilerinden hiç bir davranış gelmez. Mücadele etmez. Susmak, “İşçi Sınıfı hareketini eninde sonunda bir burjuva partisinden başka birşey olmayan (...) CHP hükümetinin kuyruğuna takmak” değil de nedir? İşte DİSK Başkanı A, Baştürk'ün işçi sınıfı hareketini, CHP ve onun hükümetinin kuyruğuna takmadığını söylemek gerçeği görmemektir. Dolayısiyla bilinçli „olsun o pek önemli deği 


rizm) dediğimiz burjuva 'sosyalizminin' kuyruğu olmak demektir. 


POL-DER kapatıldı 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
diği partinin mitingine, yürüyüşüne katılır, Suç olmayan sloganlarını istediği gibi bağırır. Bu onun vatandaşlık hakkıdır.” Bu karara göre iktidar polisin vatandaşlık haklarını gaspetmiş oluyor, kanunsuzluk iktidardadır. POL-DER'i kapattığı gibi yönetici ve üyelerin işlerini, silahlarını, elbiselerini ve maaşlarını ellerinden almaktadır. Bununla da yetinmeyip gece evlerine baskın düzenleyerek götürülmekte ve sürekli taciz edilmektedir. 

“Bana hiçbir güç engel olamaz.” derken, Özaydınlı engel olabilecek hangi güçleri kastediyordu? 
16 bin polisi kastetse, zaten onlara 
ve örgütlerine savaş açmıştı. MC 


(Bajtarafı 1. Sayfada) 


tedhiş saldırı ve demogoji kampanyaları karşısınd;'daha da gerileyerek demokratik - dernekleri. kapatmış, doğuda yaşıyan yurttaşlarımız üstünde baskayı arttırmış hatta sivil sıkıyöne"in adı altında sıkıyönetim ilân etme niyetini açklamıştır. Faşist Türkeş'in Hükümeti devirme kambânyası açması ve hergün 5-6 Öğretmenin, gencin, işçinin öldürülmesi karşısında Ecevit'in ve İçişlişi Bakanının hâlâ, hem soldan, hem sağdan gelecek tedhişe karştjz diyerek, gerçek faşist katilleri görmemezlikten gelmesi Faşist Finans-Kapital cephesinin oyununa gelmek ve ekmeğine yağ sürmektir. Finans-Kapitalin gizli ve açık cinayet örgüt- 


lerinin işçiyi-köylüyü, 


öğretmeni-öğrenciyi fabrikada tarlada-okulda 


kurşunlamasına, katletmesine seyirci kalmak ve memlekette huzurun sağlandığından Zem vurmak, bütün bu yalan ve demogojilere baş vurmak hükümetin sonunun göründüğüne işarettir. Hükümetin içindeki Truva 2 11 bakanın Ecevit'e anarşi konusunda muhtura vermeleri ve sıktYönetim istemeleri, Finans-aKpitalin sadık köpeği Fevzioğlu'nun esxi ortakları Demirel-Türkeş ve Erbakan'a işbirliği için çağrı yapması ve yalvarıp yakarması hükümetin, daha şimdiden sıkıştığının ve acz içinde kaldığının belirtileridir. Hükümetin yarınının ne olacağını kestirmek zor. Ama hükümet, hükümet olarak kaldıkça Finans-Kapital beyleri onu kendi politikalarının tam bir uygulayıcısı haline getirmek 


için ellerinden geleni yapacaklardır. 


Kurulduğundan buyana, finans-kapitalin yararına bir ekonomi-politika yürüten hükümet, develüasyon yaparak, pahalılığı arttırarak, küçük üreticileri yoksullaştırarak, yatırımları kısıp işsizliği arttırarak, buhranın yükünü emekçi halk yığınlarına yükletti. Son zamanlarda da en başta yapmak istediği ama sona bıraktığı işçi ücretlerini dondurma, işçi sınıfını daha da yoksullaştırma tedbirlerini uygulamaya ko- 


muhalefetinin . engel olabileceğini söyleyemez çünkü, POL - DER'i kapattırmak için başından beri hükümeti kışkırtan onlardır. Demokratik örgütler derseniz, POL-DER den ibret alıp yanyana gelmeleri, yekvücut olmaları gerekirken, her biri kendi kabuğundan söyleniyor. 
Birlik olmadan bir şey yapamayacaklarını Özaydınlı iyi bilir. Sosyalist Partiler ve gruplar ise, her biri ayrı ayrı protestolar yağdırmakta ama, bir araya gelip ortak davranış gösterememekte. O halde Özaydınlı hangi güçten bahsediyor? “Ka 


melik kuruluş, faşist POL - BİR'in kapatılması ise, tam tarafsızlık mas kesi takmak için bahane. Ama artık bu iktidar tarafsız olduğunu yut turamaz. Çünkü halk görüyor ve yaşıyor. Bu iktidar taraflıdir. Parababalarının yanındadır. Artık mas ke düşmüştür. 


Peki ne yapmalı? 


Bugün POL - DER, yarın TÖB - 
DER. Öbürgün sivil sıkıyönetim - faşizm istekleri. Bütün Türkiye'nin demokratları faşizm üstlerine çökmeden toparlanmalılar, Türkiye'nin sosyalistleri biraraya gelmemek için artık ne gerekçe bulabiliř? POL - 
DER, kongresinde “POL - DER ka- 


patmak için yasalar engel olmak- ta”. İşte kapattıklarına göre kanunu rafa kaldırmış bir hükümetle karşı karşıyayız. Bu arada göster- 


patlamaz” diye bağıran “CHP'nin demokrat milletvekilleri”; susmak, 


aynıdır. 


e arı 


itiliş ve Türkiye politikası 


yuldu. İşçi sınıfı ve emekçi halk yığınları her türlü Yatan, Millet ve Millî Birlik demogojilerıni bir kenara iterek kendi tecrübelerinden Ecevit «umudunun» boş çıktığını her geçen gün anlıyor. Ecevit'ten umu- ` dunu kesen halk yığınlarını kendi saflarına çekmek için finanş-kapital partileri demogoji ve provakasyon yarışında. 

Yürüttüğü ekonomi-politika sonucu, halk yığınlarının desteğini gün gün kaybeden hükümet, faşist dehdiş karşısında pasifist, devrimci ve demokratik örgütlere karşı baskıcı politikası yüzünden demokratik güçlerden de uzaklaşmıştır. Halktan, devrimci ve demokratik güçlerden tecrit olan hükümet finans-kapital beylerine daha da yaklaşarak, onların istekleri doğrultusunda sivil sıkıyönetim lafları gevelemektedir. 

Elbette bir ülkenin sömürge haline getirilmesi o kadar kolay olmamaktadır. Sömürgeleşme yolunda böyle ağır bunalımların aşılması, halkın devrimci potansiyelinin yatıştırılması tatlı ve sert birbir çeşit hükümetleri ve taktikleri gerektirmektedir. Böyle bunalımlı dönemlerde sivil, asker, asker-sivil hükümetlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Finans-kapital Ecevit hükümetini istediği anda düşürebilir. Veya ona «sivil sıkıyönetim» uygulattırâbilir. Devrimci halk yığınlarının veya devrimci ordunun devrimci bir atılım karşısında bütün bezirgan Partiler demokrasi aşkına bir «milli koalisyon» kurmaya kalkabilir. Bu bunalım şartlarında finans-kapitalin manevraalanını daraltmak, finans kapital cephesinin provakasyonlarını boşa çıkarmak ve nihayet finans- kapital cephesinin baskı ve tahakkümüne son verebilmek, devrimci ve demokratik güçler açısından mümkündür. İşçi sınıfı sosyalisti olduğunu iddia eden sosyalist Parti ve gruplarımızın sosyalistler arası bir blok kurması, finans-kapitalin saldırılarını göğüslemek ve halkın mücadelesine yol göstermek için an geçirmeden yerine imi i gereken bir görevdir. 


faşizmin gelmesini istemekle bir ve 


* 


iğ 
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TEKSTiDde oynanan oyunlar muhalefet 


ve evrimci 


1973'LERDE TEKSTİL'DE 
DEVRİMCİ MUHALEFET 


Sendikal hareketin içinde bulunduğu genel durum Tekstil Sendikası'nda da kendini gösteriyordu. Bunu gören sosyalist gruplar ve o zamanlar Tekstil Sendikası'nda çalışan sosyalistler, Teksil Sendikası’ 
nın yönetiminden o güne kadar işçileri sömüren CHP'li gerici sendikaçıların temizlenmesi ve sosyalistlerin yönetime gelmesi ve sendikanın Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'e katılmasi için mücadeleye girişmişler dir. Çünki şunu kavramışlardı: sendikaları ancak sosyalistler bunalımdan kurtarabilir, işçi sınıfına yararlı örgütler haline getirebilirdi. 
Ve ancak sosyalistler sendika yönetimine geldiği zaman sendikalar işçilerin, emekçilerin kurtuluşu olan sosyalizm için mücadele. verebilir- 


men tabanda yankısını bulmuş ve 


A 


sosyalistler sendika içinde-dört şubede yönetime gelmişlerdir, Bu şu- 


. beler. Topkapı, Çerkezköy, Mahmut 


- Paşa ve Beyoğlu şubeleridir.. Gerek 


muhalefetin yeni ve tecrübesiz oluşu, gerekse eski gerici yöneticilerin sendikal oyunları çok iyi bilmeleri ve üstüne. üstlük de- polisiye tedbirler, Devrimci Muhalefetin diğer şubelerde başarı göstermesini engellemiştir. Ve yine o şartlarda 
Genel Merkez Kongresini Devrimci Muhalefet kaybetti. Muhalefet kong reyi kaybetmesine rağmen Tekstil Sendikası'nın DİSK'e katılmasını ba şardı ve sendikada sosyalist bir hareketin başladığını olayca. somutladı, 

Genel Kuruldan sonra Devrimci 
Muhalefet dağılmadı. Genel Merkezi değiştirmek, yerine sosyalistlerin yö netime gelmesini sağlamak, Sendikal demokrasiyi sendikaya. yerleş* tirmek,: örgüt yıkıcılığını. engellemek, işçilere sınıf bilinci vermek prensipleri doğrultusunda YY devam etmiştir. 


İLERLEME, 
DEVRİMCİ MUHALEFETİ 
BALTALAMAYA BAŞLIYOR 


Bu arada Beyoğlu şube başkanı ve birkaç yöneticisi sürekli görüş değiştirip daldan dala atlamışlar ve tencere gibi yuvarlanıp kapaklarını bulmuşlardır : Bu buldukları kapak “ilerleme” siyasetidir. Ve bu insanlar İlerlemeci olunca o siyasetten bağımsız olmamışlardır. Sendikalizmin batağına batmış olan bu siyaset bu gün olduğu gibi o zamanlar da CHP kuyrukçuluğu yapmıştr. Hatta CHP kuyrukçuluğunu o kadar azıttırmışlardır ki, CHP bile dağıttığı bildiride İlerlemecilerin 


kendi isimlerinden yararlandığını işçilere şikâyet etmiştir!.. 

Bu siyaset grupçudur. Her zaman grup çıkarlarını işçi sınıfı çıkarlarından üstün tuttuğundan oportünisttir, Ve bu siyaset Tekstil Sendikasında da grupçu davranmıştır. 
İlerleme siyasetinin DİSK içinde 


.belli oranda etkin olduğu, RIZA 


GÜVEN'in “Toplumsal İlerleme” 
dediği günlerde, yukarıda sözünü et tiğimiz İlerlemeci Beyoğlu şube baş kanı, birlikte çalıştığı sosyalist şube başkanlarının tasfiyesi için Genel Merkezle pazarlık yaptı. Beyoğlu şube başkanının Genel Merkezden istediği Mahmut Paşa şubesinin kapatılması, Topkapı şubesinin ise iki üç fabrikaya indirilmesi idi. 


Üç aşağı beş yukarı pazarlık bâ- 


şarıldı. Mahmut Paşa şubesinin 120 


üyesi kaldı, Topkapı şubesinin üye 


sayısı 5000'den 3000'e indi. Yapılan bölgeler sistemi ayarlamasında Genel Merkez ve İlerleme, sosyalistle- 


riń oluşturduğu DİSK TEKSİTL'DE 


DEVRİMCİ BİRLİK GRUBUNU böy lede belli oranda tasfiye etmişlerdir. 

Bu olaylar muhalefette kopuşmayı getirmiştir. Bu kopuşma da 


Beyoğlu şubesi “Toplumsal İlerle- 


meci” Genel Merkez'e doğru kaymıştır. Ama sürüden ayrılanı kurt kaplığı gibi DİSK'de meydana gelen olaylarda Genel Merkez Beyoğlu şubesini yedi. 

Devrimci Birlik muhalefeti ise 


preğsipleri doğrultusunda çalışma- 


larma. devam etmiştir. Muhalefet 


gücünü işçi sınıfından alıyordu. Ve 


bu güçle sendikanın üye sayısını 13 
binden 40 bine çıkardı. Beyoğlu şubesinin. ayrılmasından sonra 3'e inen şube sayısını bugün 10 şubeye yükselittirmiştir. Bugün daha deney- li, daha sağlıklı, daha kararlıdır. 


GENEL MERKEZ 
YÖNETİCİLERİNİN 
DEVRİMCİ MUHALEFETE 
SALDIRISI 


Gelişen işçi sınıfı hareketinin başımı bağlamak ve işçileri CHP" 
nin kuyruğuna takmak istiyen CHP” 
li Genel Merkez Yöneticileri bugün sendikayı yönetemez durumâ gelmiş lerdir. Ama buna rağmen de yöne“ 
timi bırakmak istememektedirler. 
Bunun için her türlü oyuna başvurmakta hatta Kartaltepe fabrikasında olduğu gibi satın aldığı temsilciler vasıtası ile fabrikanın Teksit'e gitmesini planlamışlardır. Ama işçilerin kararlı mücadelesi‘ buna engel olmuştur. Sendikada sınıf sendikacılığı yapılamaz duruma. gelmiş, sendikal demokrasi oçiğnenmiştir. 
Organ yönetimi yerine soyadı gibi 
Kap Kara Yunus KARA yönetimi geçmiştir. Bazı kararları almak için Genel Yönetim Kurulunun top- 


lanması gerektiği halde Yürütme Kurulunun bile tam sayıda toplanmasına gerek görülmeden karara bağlanmıştır. Açıkçası tüzük çiğnen miştir. 

Biten tükenen Genel Merkez ken disinin kazanamıyacağını bildiği şu be kongrelerini iptal etmiş. veya €rteletmiştir. İşverenlerle bir olup işçilere baski yapmışlar ve isten attırmışlardır. DGM direnişlerinden sonra işveren, Genel Merkez Yöneticileri elele Devrimci Birlik Muhalefeti ile birlikte davranan temsilcileri işten atmıştır, Akın Tekstil Fab rikasında temsilci seçimi için imza toplıyan iki işçi imzaları akşam sen dikaya götürdüklerinde sabah fabrikadan çıkışları verilmiştir. Daha sonra. temsilciliğe adaylığını koyan bir işçi işten attırılmışır. 

Bakırköy şubesinin : iptal edilen birinci şube : kongresinden sonra fabrikalardan sürekli Devrimci: Bir- 


lik Muhalefetini destekliyen: işçiler 


attırılmıştır. « Edip: İplik “ve: Akın Tekstil fabrikalarında ise: "'ilerlemeciler” işten işçi attırmada Genel Merkez'e yardımcı olmuştur. 


DİSK'in faşizme karşı 2 Sâatlik. 
işi birakma' eylemine Genel Merkez 


den yana temsilciler zâten uymamiş, ilerlemeciler ise Penyelüx fabrikasında olduğu gibi işverenlerden izin almışlar, ya direnişi yaptırmamış, ya da çalıştığı fabrikada direniş oluyorsa o gün işe gitmemişlerdir. Bakırköy şubesine bağlı 5 
fabrikada direniş yapılmasına rağmen sadece DİSK - TEKSTİLDE 
“DEVRİMCİ BİRLİK GRUBU'ndan 
2 baştemsilci, bir temsilci ve 2 işçi işten âtılmıştır. Bu da işveren ve 


Genel Merkezin hedefinin ne oldu- 


ğunu gösterir. 
İşçiler bu olayda sessiz kalma- 


mışlar, 3 gün yemek yemiyerek işten atılan 4 işçiden, baştemsilci Ru- 


şen Budak tazminatı kabul etmedi-Binden, 3'ünün tazminatını. almayı başarmışlardır. Mısırlı'da ise işçi- 


ler baştemsilcinin atılması. “üzerine direnişe geçmişler ama .Genel Mer- 


temsilcinin atılması üzerine işçiler kararlıca direnişe geçmişler ve kararlı mücadeleleri sonucunda temsilci arkadaşlarının tazminatını al- 
'mişlardır. Artık bu olaydan“ sonra işvereni Akin Tekstil Fabrikasında keyfine göre işçi atamamaktadır. 
Ama diğer fabrikalarda işten atmalar devam etmektedir. 


Bütün bu işten atmalar yetmiyormuş gibi Genel Merkez işçileri sendikadan da ihraç etmektedirler. 
Teksif'den gelen Genel Merkez Yö- 


İTÜ yurdu açılmalıdır 


30 Haziran Perşembe günü gazeteler, yurtlarının açıl ması için direnen İTÜ öğrencilerinin o çadırlarının * yıkılıp kendilerinin gözaltına alındığını yazıyordu. Operasyon'a 
500'ü jandarma, 800 güvenlik mensubu katılmış. Gözaltına alinan öğrenci sayısı 250. 

Neydi direniş, neden kırıldı? 

İTÜ yurdu 10 yil- önce kapatılmış, tamirat, inşaat ve binbir türlü sudan gerekçe ile her türlü başvuruya rağmen o günden bu yana açılmamıştır. MC hükümetleriyle iyice müzminleşen işsizlik - pahalılık cehenneminde ` eğitim - öğretim kazanı da fokur fokur kaynıyordu. Finans - kapital öğrenci gence, cep 
harçlığı blie olamayacak 590 
TL./'nr kredi adı altında verip alay edercesine; bu parayla ev kiranı ver, ders kitaplarını, araç - gereçlerini al yeme içme masraflarını karşıla diyordu. Bir taraftan da öğrenciyi halktan “anarşist” diye- 


Haftalık Siyasi Gazete (Şimdilik 15 Günde Bir Çıkar) / Sahibi: 


rek tecrit etme kampanyalarıyla öğrenciye ev verdirtmeyip; öldürmeden süründürme ye, binbir türlü sosyal, eko- 
‘nomik sorunla beyinsizleştir meye çalışıyordu. 

Finans - kapitalin bu oyununa pabuç bırakmaya niyetti olmayan devrimci gençlik ozgin hayat pahdliliği için- 


de 3 -küruş daha ucuzu" yd- : 


“ şüyâbilmek için İTÜ “yurdu- nun açılmasını istedi. Ve son olarak dâ aynı istemle yüzler ce genç İTÜ bahçesinde çadırlar kurarak direnişe başladı. 

İTÜ yurdu olayı bu iken, bir de Edirnekapı yurdu olayı dönüyordu ortada. Kiralık katil barınağı, faşist saldırıların kaynak yeri, işkenceha- ne, insün mezbahası; Edirnekapı yurdu. 


Bu faşist üs, bir türlü kapatılamıyor, hatta “oligarşi veletleri” kollanıyordu. Lakin Edirnekapı'nın “namını sadğır sultan bile duymuştu. Eh 


' Yoksa 


artık “Halkçı” hükümet” bü üssü kapatamazsâ olmazdı: - 
“halkçı”lığı kalmayıverirdi. İyi ama bu “günah” 
affettirmek için bir “kurban” =. 


^ gerek. Canım İTÜ yurdu'di- | 'renişinden 'dahâ semiz bir 


“koç” bulunur muydu? 
Derken “günah”ı işlenme- den “kurban”ı. kesiliverdi. 


» “Favetine:hikmetse: Edirne “> j kapı 


faşisilerine "Beyazıt'a 

kadar yürüyüp, olayı protesto izni verilirken; mü lü genç ler içeri tıkılıyor, . faşistler- 
AÖS'e yerleştirilirken dürim ci gençler yine sokâktü bira“ 


Sahte imamlar; artık $ùnù iyi biliniz ki; “camii” aynı olsa da “cemaat” değişti. . Six. 
zin GENÇLİK, sizin İŞÇİ, sizin HALK düşmanlığınız 
“halkçı” maskenize rağmen en iğrenç biçimiyle ortadadır. 


İTÜ YURDU AÇILSIN! 

BÜTÜN YURTLAR KİRA- 
LIK KATİLLERE DEĞİL, HALK 
ÇOCUKLARINA! 


DÜŞÜNCE ve DAVRANIŞ GAZETESİ | 


Yaşar Yuva / Sorumlu Müdür : Mehmet 


Akyol / Adres : Bab-ı Ali Cad. No. 33, Kat 2, Oda 4, Cağaloğlu / F. Almanya Bürosu : Âli Temel Kurtaran, Postfach 170543 MOERS İ, Hesap: Psch A 43 ESSEN Konto - Nr 64180 - 432 / İsveç Bürosu : V. Orakçıoğlu, Box 5034 16305 SPANGE Stockholm, Postgirot : 431309 3-9 /'Dizgi- Baskı: Murat Mat- 


baacılık Koll. Şti. Tel.: 274571 / Son Baskı Tarihi : kr işini elemi 


6 Ay. 36 Tl., Yıl. 72 Tl. 


« 
f: 


kiliyordu. 4 


neticilerinin bunu yapmaları doğaldır. 

Bunlar yetmeyince bugün işçilerin ücretlerini dondurmaya çalışan, Referandum kanununu çıkarmiyan, asgari geçim indirimini askıya alan CHP'nin belediye başkan lârı, parlamenterleri hatta bakanları devreye sokulmuş. Sendikanın arabaları ve şubeleri CHP'li mütahit -yamaklarının emrine verilmiştir. 

Bunlar da yetmeyince polisiye tedbirlere başvurularak fabrika önlerinde ve servis arabalarında devrimci işçilere polis baskısı yapılmıştır. 

Kongreleri yapılmıyan şubelere bağlı fabrikalarda sorunlar üst üste birikmiş hâlde durmaktadır. İşçiler derlenip toparlanmasın diye temsilci seçimleri yapılmamıştır. 
Genel Merkez bu güne kadar sendikayı hep çıkmaza sürmüş, kasasını boş tutmuş, işçiyi eğitmemiş ve genel, sözleşmede işçileri bu hayat 


şartlarında boğan bir sözleşme im- 


zalamıştır. Elbetteki işçiler sendikayı bü durumlara getiren Genel Merkezden hesap soracaklardır. Bu gün kongrelerde : yaptıkları da bundan başka bir şey değildir. 

-Tek tek yapılan sözleşmeler ise kapalı kapılar, arkasında imzalanmıştır. Penyelüx Fabrikasında Hüseyin Akduman sözleşmeyi işçilerin onayını almadan imzalamıyacağına söz verdiği halde yine bildiğini okuyor ve sözleşmeyi gizlice imzalıyorlar. Bunun üzerine Penyelüx işçileri Bakırköy şubesini ve Genel Merkezi basmışlardır. Sözleşmeyi açıklamaya gelen ve savunan Genel 
Merkez Yürütme Kurulundan Erol 
Yalgın “ve Süleyman Çelebi'yi işçiler dövmüşlerdir. 


BAKIRKÖY ŞUBE 
KONGRESİ ÜZERİNE 
OYNANAN OYUNLAR 


“Elle tutulur yanı kalmıyan Ge- 


Seker işçileri diyor ki: 
«HALIMIZ NE OLACAK!» 


“Otuz bine yakın şeker işçisinin sözleşmesi “devam ediyor. Daha doğ rusunu mu. istersiniz? Şeker işçilerinin “it tuzağı, kurt kapanı” gangs ter Şeker -İş Sendikası tarafından “gizli” sözleşme ile toptan satılışı devam ediyor. 

Nasıl mı? 

İşveren sınıfının üretim ve siya sette domuz topu gibi örgütlü olmasından, işçi sınıfının alabildiğine teş kilâtsiz ve ‘paramparça ` edilmesin- den. Denecek ki * “Biz sendikamız- da örgütlüyüz, işyerlerinde topluca çalışıyoruz, ayrıca param parça demg .Öyle «görünüyor. Cevizi kıralm içi sağlam mı? yoksa içine 
“kurt” mu girmiş, görelim. 

“Şeker - İş bir işçi sendikası, Her işçi sözleşme nasıl gidiyor diye sormaz mı? İki yıllık iş gücümüzü işverene kaç paraya satıyoruz diye merak etmez mi? Elbette eder, 

İşçiler sendika temsilcisine soruyor: © 
.— Sözleşme nasıl gidiyor? 

à .— Valla ben de sizin gibiyim, görüşüyorlarmış, d 

“— Yahu kardeşim sen temsilcisin, 7aydır görüşüyorlar, hiçbir haber yok mu?. 

— Seli bana ne diyorsun. Git sendikacılar} sor. 

— Anlaşıl? satıyorlar bizi.. 

İşçiler aralaınıda tartışıyorlar > 

— Sözleşmeye “fılan sendikacilâra Kavaklıdere'den bier dayalı “döşeli daire satin almışlit. Duy dunuz mu? Ak 

— Duyduk, ne yapalım.. A 


— Valla burada herşey yapar, 


da tutkunluk yok... 

— Kardeşim çalışa çalışa gebetTiyoruz. Birazcık dinleneyim dedim, ustabaşı ne dese iyi.. 

— Ne dedi? 


işi — Sen bir vatan hayinisin... Çalışmadan para alıyorsun, dedi. Öyle 


'bir kafam bozuldu ki. Şu çoluk ço- 
“cuk olmasa... 
“© — Sendikacıya sordum, sözleş- 


«me ne oldu diye. x 


‘= Ne dedi? 
— Üzerinde duruyorlarmış... 
— “Üzerinden kalksalar” da biz 


— de görsek. 


TİLDE DEVRİMCİ BİRLİK GRUBU sürekli Genel Merkez'e karşı ortak mücadele önerdiği halde buna hiçbir zaman yanaşmamışlardır. Bu kendilerine ne derece güvendikleri- ni gösterir. 

Bakırköy birinci kongresi iptal edildikten sonra kongrenin yapılabilmesi ve sağlıklı geçmesi için Devrimci Birlik Grubunun yaptığı öneriye İlerleme yine karşı çıkmıştr. Bakırköy şubesi 2. ertelenen kongresine bir gün kala Fehmi Işıklar'ın başkanlığında Divan'ın ortaklaşa olmasına karar verildiği halde kongre salonunda İlerlemeciler güç lerinin zayıflığını gördüklerinden, başkan ve başkan vekilleri seçildikten sonra üç divan kâtipliğinden iki tanesi İlerleme grubundan olduğu halde kabul etmeyip üçünü birden istemişlerdir. Amaçları kâtiplikler konusunda seçim olması ve .kaybedince seçim : “demokratik” olmadı deyip kongreyi erteletmekti ve amaçlarına da ulaşmışlardır. 

Genel Merkez sürekli İlerleme ile DİSK TEKSTİLDE DEVRİMCİ 
BİRLİK GRUBU'nun arasına uçurum yerleştirmek istemiştir. İlerleme ise bu oyuna gelmiştir ve hâlâ da gelmektedir. “Çerkezköy şube başkam Ridvan Budak 300 bin lira yedi” diyen İlerlemeciler, bu yalan larını sözde ispatlamak (!) için, 
Yunus Kara ve Hüseyin Akduman imzalı bir yazıyı belge olarak gösteriyorlar. Bu yazı iki fabrikanın 
1978 yılı üye-aidat bordrolarının gön 
derilmediğini ve takip edilmesini ya 7yor. Tekstil sendikasında şube ile fabrikalar arasında para meselesi yoktur. Aidatları Genel Merkez toplar. Bu yazıda yazılan ise şubenin meseleyi takip etmesi, daha doğrusu o iki fabrikaya gidip bordroları göndermesini söylemesinden ibarettir. Böyle bir yazıyı belge diye fabrikalara asan İlerlemeciler ne derece “ilerici” ne derece dürüst olduklarını göstermişlerdir. Ama onlar için bir yere gelmek için her şey mübahtır, namussuzluk ye anti 
- komünizm bile. 


OY DİLENCİLİĞİ İÇİN 
KURULAN ÇADIRI. 
“İlerlemeciler Bakırköy şube kongresinde Genel Merkez gibi bitip tükendiklerini gördüklerinden, (Devamı 4. Sayfada) 


— Kardeşim bu temsilcilerde temsilci değilki. Piyon, kukla san- ki. 

— Temsilci ne yapsın? Haydi bizim temsilci sözleşmeye katıldı diyelim. 18 şeker fabrikası var. Ordaki temsilci ve işçilerin haberi var mı? 

— Öye yä.. haberleri nerden olsun. 

— Ne olacak bu halimiz... 

Böyle konuşuyorlar kendi aralarında işçiler. 


“EKALİMİZ NE OLACAK?” 


Evet işçi arkadaşlar. “Halimiz ne olacak?” Bu böyle gidecek mi? 
Gitmemesi için BİRLEŞMEK gerek. 
ÖRGÜTLENMEK gerek. Ama nasıl?.. i 

Bunu anlatmak için “Erbakan 
Hoca”mn ağır sanayi kuracağız diye her hafta “ağır tavuk” yemek için gezdiği canavardan korkunç ma kinalarla dolu “Ankara Şeker Fabrikası Cehennemi”ni anlatacağız. 

Önce işverenin örgütlenme gerçeğini azıcık anlayalım.. 

Ankara Şeker Fabrikasında 2500 
işçi çalışmaktadır. Genel olarak Şekerde idare mekanizması Müdür, Yardımcıları, Şefler, Ustabaşı, Postabaşı gibi teşkilât ağı fabrika içinde örülüdür. Şeker fabrikasının 
“güç” dayanağı Makina fabrikasında bu yeterli olamaz. Çünkü Teknik gücünden dolayı en yaratıcı gürbüz işçiler burada yoğunlaşır, onun için buna ek olarak ekip ve ekip başları, ekip yardımcıları eklenir. Her ekip- de oniki kişilik bir manga. Ekip “aşlarının görevi amirin verdiği erir. 

İşsiyi geberesiye çalıştır. 

Siyatetle uğraşanı öildir. Gerisine karışnı? . 

Gerisi ne olacakdır? Önce PRİM denen “elma şekeri"'ni keser, Günlük yaşamını zar - zor sürdüren, İS çiyi bir ay geçim derdiyle kıveâl dırır. İleri mi gitti, daha zor a ceza olarak verir, ezdirir. Kısaca fabrikada çalışmasını “Cehennem”e 


çevirir. İşçiler fabrikadan dışarıya 


çıkınca “Ben burada çalışmam. Baş 


© DÜSSELDORF İŞÇİ (DERNEĞİNİN YAYINLADIĞI BASIN BİLDİRİSİ 


FİDEF GENEL MERKEZİ 
DERNEĞİMİZ (DİD) 
GENEL KURULU'NA SALDIRDI 


Geçtiğimiz hafta Pazar günü Düsseldorf İşçi Derneği'nin olağanüstü genel kurulu FİDEF Genel Başkanının öncülüğünde civar şehirlerden getirtilen kişilerce saldırıya uğradı. Genel Kurul salonuna giren saldırganlar olay yerine gelen polis kuvvetlerince salondan ği 


tıldı. 


Olaylar Düsseldorf İşçi Derneği Yönetim Kurulu'nun gündeminde FİDEF”ten çıkma önerisi bulunan tüzük değişikliği ile olağanüstü genel kurulunu toplantıya çağırması ile başladı. 

Kısa adı FİDEF olan Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu kuruluşundan bu yana ve özellikle 2nci kurultayında su yüzüne çıkan olaylarla dar, bağnaz gurupçu bir anlayışın yan örgütü durumuna getirilmiş birlik - beraberlik örgütü olma iddiasını tamamen yi“ tirmiştir. Gelişen olaylarla birlikte FİDEF bünyesinde kalınarak işçilerimize yararlı çalışma yapılamıyacağını gören dernek yönetim kurulu derneğin en yüksek organı olan genel kurulunu 18.6.1978 günü ola” 


ganüstü toplantıya çağırmıştır. 


Telaşa kapılan FİDEF yöneticileri dernek üyelerinden ayartabildikleri 5, 6 üyeyi ev -ev dolaştırarak dernek yöneticileri hakkında iftira ve dedikodu kampanyasını başlatırlar. Arkasından ele geçirebildikleri adreslerle dernek üyelerimize postaladıkları mektupta dernek genel kurulundan iki gün öncesine FİDEF merkezinde toplantı çağrısında bulunurlar, Çağrıda dernek yönetim kurulu üyeleri “En gerici - faşist çevrelerle ağız birliği etmiş...” “Egemen çevrelerin araci durumuna düşmüş bölücüler...” olarak nitelendirilir. 

İki gün sonra yapılacak genel kurula katılma inkânı olduğu halde örgüt ilkelerini hiçe sayan FİDEF yöneticileri bu davranışa neden 


ihtiyaç duymuşlardır? 


Yığınların hakemiiğinde hesaplaşmaktan kaçarak Bizans oyunla» rma taş çıkartırcasına binbir entrika ve hileyi çok iyi BİLEN bir siyasi anlayışın müridlerini anlamamak mümkün mü? 


Tüm iftira ve dedikodu kampanyalarına rağmen genel kurula katılmaya hak kazanmış 80 üyeden sadece 11 - 13 üyeyi FİDEF merkezinde toplantıya katabilen bölücüler silahlarının ters teptiğini görünce genel kurulu sabote etmekten başka çıkar yol görmemişlerdir. "Pazar günü başlamak üzere olan dernek genel kuruluna FİDEF temsilciler kurulunun yapıldığı Gelsenkirchen şehrinden bindi ler başlarında FİDEF genel başkanı olduğu halde genel k nuna gelerek toplantıyı provoke etmeye başlarlar, Tüzük gereğince | davetliler dışında toplantıya kimsenin giremiyeceği bildirilmesi ve | dernek başkanının uyarılarına rağmen salonu terketmemeleri üzerine | dernek yönetim kurulu aldığı bir kararla genel kurulu ertelemeye karar verir. Bunun üzerine FİDEF yanlısı 13 
olanlar FİDEF başkanının öncülüğünde genel kurul Yapmaya yeltenir- , ler. Olay yerine gelen polis tarafından dernek İokalinden atılırlar, Fİ-DEF yöneticileri bu yasa dışı davranışın hesabını verecektir. Genel kurulumuzda dışarıdan gelen saldırganlara yardımcı olan, birlik ruhunu bozmaya çalışan 13 kişi onur kuruluna sevk edilmiş ve dernekten 


ihraç edilmişlerdir. 


İşçilerimizin örgütlerini dağıtmaya hevesli bir tek parababalarının olmadığını gördük Pazar günü, ve bir kez daha güçlendik. Ne parababalarının iktidarı ne de işçi sınıfı maskesi takmış kalpazânlar 

yıldıramıyacaktır işçi sınıfını. Bölücülere yer yok aramızda e ve yine diyoruz ki herşey çalışan insanımız için. - 


D. Dorf 19.6.1978 


il salo- 


ve dışardan gelmiş 


Yönetim Kurulu A. 
S. Sami BOSTANCI (Başkan) 


ka bır yerde iş bulunca çıkacağım” 
demek zorunda kalırlar. İşçi çıkınca nereye gidecektir? Başka bir CE HENNEM'e... 

İşveren sınıfının korkulu rüyası işçi sınıfının örgütlü olmasıdır. İşveren sınıfı bunu iyice içine sindir- 


‘diği için yıllardır işçi sınıfını teş- 


kilâtsız bırakmaya çabalamış. Ama işçi sınıfı da hergün gözyaşı denemeleri ve deneyleriyle örgütlü çalış mayı içine “sindirmiş”, mücadeleye atılmıştır. Ama işveren “Kurt” 
ları boş durmamıştır. * 

Sosyalist'in geçen sayısında şöyle denmişti : 

“O zaman ne yapacaktı işveren sınıfı? Gizli emniyet kanalından en sinsi ajanların, kundakçılarını işçi sınıfı içine sokarak sendikaları ele alıp onların başını bağlamak. Örgüt lü çalışmaktan tiksindirip kaçırtmak, birer kurt-kapanı it tuzağı haline getirmek. Öyleyken bile gene it tuzağı kurt kapanı örgütler işçi sınıfının sayısını ve bilincini arttırmaktan geri kalmadı.” 

“Dikkat edelim. Bütün o en iyisi ipten kazıktan kurtulma çoğu bilinçli bilinçsiz burjuva ajanı «sendikacı» etiketli yaratıkların teker teker kişi olarak bir tek amaçları vardır, Ömürlerinde sıradan işçi kal dıkça 2500 lira sağlamayan ücret tutarı ile günde 10-12 saat geberesiye çalışmaktan öteye geçememişiçindekiler : 


© Emperyalizmin «Yeni Politika» sı nedir? 


Bab-ı Ali Cad. No. 33, Kat, 2, Oda 4 


.da nasıl katılır Bay TUNÇ? 


sizedir : 


Emekçiler ve devlet bütçeleri 
TKP Programı eleştirisi 


Kadın Sosyal «Sınıfımız» 
% , (Dr. Hikmet KIVILCIMLI) 


lerdir, sendikacı olur olmaz yağlı kazanç kârları artar biraz da işve- © renlere hizmet etti mi hayatı garan- © tileşir, yaşama ülküsü para kazanmak olan bu adamlar oturduğu yerde, meyhanede, kerhanede on para için nelerini satmaz.” 

Evet. Yaşama ülküsü para kazanmak olan bu adamlar, meyhanede, kerhanede nelerini satmaz. 

Ecevit, her Avrupa'ya çıkışında ücretlerin dondurulacağını. yumurtluyor. İşverenlerin Türk - İş içindeki çamur suratlı gizli ajanı yumurtayı okşuyor, ama kıramıyor. Kırsa ağzına yapışacak, Kıvırtarak, “Biz devlet sektöründe ücret artışından öte işçilerin fabrika yönetimine katılması için mücadele edeceğiz” diyor. Ama bu iş Şekerde tutmuyor. 
İşçi kendi sendikasında yönetime katılamayınca Devletin fabrikasın- 


Onun için sözleşme gizli gidiyor. 
Şeker -İş yöneticileri bunu işçiye nasıl yutturacağız diye gizli görüşü yor. Açıktan satamayınca gizlice uyutuyor. 

Şeker fabrikası işçileri sözümüz 


Şeker patronları ve Şeker-İş yöneticileri ve kundakçıları it - komando sürülerine karşı bir yarış içinde mücadeleye oturalım. 

Yaşasın Şeker İşçilerinin Mücadelesi! 


(C. AYDIN) 


(C. AYDIN) 
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